’Je wordt gelijk

geaccepteerd
in Woudrichem’

Woudrichem of Woerkum zoals de autochtonen zeggen, is
door zijn vele monumentale, gerestaureerde pandjes, de
vestingwallen, de mooie grote kerk en de poorten een
toeristenstadje bij uitstek. Dan zou je denken, dat daar een
VVYV zit met betaalde krachten. Niet dus, de Woudrichemse
VVV wordt door vrijwilligsters gerund.

Nel Veer is één van hen. Hoe ze
daarin gerold is? ,,Nou eenvoudig, ik
werd gebeld door de gemeente. Daar
kregen ze de hele dag telefoontjes van
mensen die informatie wilden over
Woudrichem. Over dagtochten, rond-
vaarten, restaurants en zo. Wij zijn
toen met een groepje mensen om tafel
gaan zitten en hebben een kantoortje
op poten gezet’’.

Gegevens over Woudrichem werden
uit boekjes gehaald. Enkele mensen
hebben een informatiemap gemaakt.
Restaurant De Gevangenpoort stelde
een ruimte beschikbaar. Daar zitten in
de zomermaanden iedere middag de
vrijwilligsters. Zij doen afwisselend
baliewerk en groepen rondleiden.

‘Toerisme

,,Je moet je wel een beetje verdiepen
in toerisme en in de zomer geen plan-
nen maken. Als het jouw beurt is,
moet je er zijn of, als het echt niet
anders kan, met iemand ruilen. We
zijn met een hechte groep, weten pre-
cies wat we aan elkaar hebben’’, vindt
';ﬂel Veer.

n de winter staat de telefoon bij
Nanny Berghoef, Zodat ook *dan-de
mensen nog met vragen en voor rond-
leidingen of dagtochten in Woudri-
chem terecht kunnen. Natuurlijk wor-
den er kosten gemaakt, zoals het lid-
maatschap van de V.V.V., waardoor
Woudrichem in de landelijke gidsen
komt. Er worden brochures gemaakt
en er zijn telefoon- en burokosten. Dit
alles wordt betaald van de subsidie
van 1300 gulden en enkele donaties.
,,Een paar jaar geleden’’, vertelt Nel
Veer, ,,zijn we begonnen met een
beeldje uit te reiken aan een persoon,
die zowel positief als negatief veel in
het nieuws is. Dit beeldje is een replika
van het grote standbeeld van Jacoba
van Beieren dat hier in Woudrichem
staat. Jaap Hartman, de plaatselijke
beeldhouwer, schonk het ons. 'Ge-
lukkige’ bezitters van dit beeldje zijn
ondermeer de ex-ministers Deetman
en Winsemius. Deze heren kregen hun
beeldje heel officieel uitgereikt op het
stadhuis”’.

Dagje Woudrichem

Als de mensen nu een dagje naar
Woudrichem willen, wat kunnen zij
zoal doen? ,,Nou genoeg’’, zegt Nel.
,»Je kunt bijvoorbeeld naar het Visse-
rijmuseum, met het voetveer naar slot
Loevestein, gezellig een hapje eten en
drinkep, een rondwandeling van een
uur maken door Woudrichem en over
de vestingwallen en op aanvraag de
Grote Kerk bezichtigen die van binnen
heel mooi is. Per rondvaartboot van
Jan Pippeling of Piet van Andel kan je
verschillende dagtochten maken. Veel
gevraagd is de drie-rivierentocht
Maas, Waal en Merwede; ook Bies-
boschtochten zijn mogelijk.

Wat vindt Nel nou zo leuk aan het
wonen in Woudrichem? ,,Ik woon
hier nu ruim twintig jaar en zou nooit
meer weg willen. Het leuke van Wou-
drichem is de gezelligheid en de ge-
moedelijkheid van de mensen. Ook al

kom je van buiten, je wordt gelijk
geaccepteerd. Je moet natuurlijk niet
binnen blijven zitten, maar wat in de
gemeenschap gaan doen. Zoals bij-
voorbeeld ,,de Oranjestichting Wou-
drichem’’, waar ook mijn man Leo lid
van is. Daar kom je dan weer mensen
tegen die met andere dingen bezig zijn.
Zoals het Sinterklaasfeest dat hier ook
zo gezellig is. Deze mensen die je
steeds weer tegenkomt noem ik de
stille werkers. Zij staan altijd klaar,
maar treden nooit op de voorgrond’.
,,Een voorbeeld daarvan is Jetje Com-
bee die naast het Oranje- en Sinter-
klaasfeest nu ook alweer bezig is met
de collecte van de Nierstichting. Henk
de Kok is ook zo’n figuur; waar wat
gedaan moet worden, Henk is er altijd
bij’’.

Pieten

,,Om nog even op dat Sinterklaasfeest
terug te komen. Alle medewerkers,
waaronder tien Pieten, Sinterklaas en
de hofkapel, gaan al om tien uur aan
boord van de boot van Piet van An-
del. De bootdvaan richting Gm.
ledereen wordt onderweg geschminkt
en \;Eﬂcéa' “en van soe?‘csn een bor-
reltje voorzien. Die gezelligheid maakt
dat ze in Woudrichem nooit verlegen
hoeven te zitten om Pieten. Er zijn er
bij die al tien jaar Piet zijn’".

Wat Nel Veer nog meer uniek van
Woudrichem vindt, is dat er twee reis-
verenigingen zijn. Veertig jaar geleden
ontstaan, toen je bij Baks Warenhuis
kon sparen voor een reis. Zo’n hele
dag op reis was heel wat voor die tijd,
niemand ging nog op vakantie. Later
hebben de mensen een vereniging op-
gericht. Elke maand wordt er wat op-
zij gelegd en aan het eind van het jaar
wordt er democratisch uit enkele dag-

’heilig’ is. Die zijn helemaal bezeten
van de combinatie schip, water, na-
tuur. Een tochtje in hun schuit is als
een verademing. Op het water komen
deze mensen tot rust, kunnen ze zich
ontspannen en lekker wegdromen. Op
het water kunnen zij afstand nemen
van de dingen van alle dag of -het te-
genovergestelde- dingen van weleer te-
rughalen. Waar kan een oude waterrot
nou beter nadenken over zaken die
zich vroeger op het zilte en vaak woe-
lige ’nat’ afspeelden? Nou, en water
hebben ze genoeg, daar in Woudri-
chem. U weet het toch: ,,Waar Maas
en Waal tesamen stroom en Gorin-
chem rijst van ver’’... Daar kom je
mensen tegen die zweren bij deze vorm
van vervoer: de échte varensgasten.
Bart Hartman is een visser van het
oude stempel. Zolang er gevist kon
worden deed hij niets anders en ook
nu nog mag hij graag op het water zijn
om zijn fuiken met aal binnen te ha-
len. In 1916 werd hij geboren en
groeide met vijf andere kinderen in
Woerkum op. Zijn vader was ook vis-
ser en nam hem en zijn broers al gauw
mee het water op. ,,In die tijd had
mijn vader zijn boot bij Keizersveer
liggen en daar gingen we dan op de
fiets naar toe. Ik als elf jarig jongetje
bij hem voorop, 's morgens om vier
uur, want om zes uur moesten we va-
ren’’.

In die tijd woonde de familie Hartman
nog binnen de vesting in een klein
huisje. De kinderen sliepen op zolder.

erden bruine zeilen opgehan-
‘g%d federeen toch 7 ',;fcgn

kamertje. ,,Mijn vader is honderd jaar
geworden’’, vertelt Bart trots. ,,Hij
viste nog op snoek, snoekbaars,
voorn, fint, zalm, bliek en elft. Van
dat rijtje zijn alleen de snoek en
snoekbaars, voorn en bliek over.

Zalmschouw

Wij visten met vissersboten als het
bergenaartje en de driekwart. Tegen-
woordig noemen ze dat duur: zalm-
schouw. Dat woord hebben wij nooit
gebruikt’’. Die zalmschouwen worden
nu gebouwd voor recreatie. In Wou-
drichem liggen er wel vijftig.

"We ruilden vis voor
brood en voor kolen’

tochten de tocht gekozen die het gaat
worden.

Nel en Leo zijn al veertien jaar lid van
De Trekvogel. Dan is er nog een reis-
vereniging van de voetbalclub en die
heet De Stormvogel. ,,Zou dat nou
typisch Woudrichems zijn’’? vraagt
Nel zich af. ,,Nee je hoeft je hier niet
te vervelen, er zijn cufsussen van en-
gels, koken tot computeren toe. Je
moet hier alleen niet gaan wonen, als
je afhankelijk bent van het openbaar
vervoer’’, en dat wil ze nog wel even
kwijt.

Vervoer

Over vervoer gesproken. De één zit ’t
liefst in zijn auto. Een ander zweert bij
zijn benenwagen, het openbaar ver-
voer of zit als 't maar even kan op zijn
fiets. Je hebt er ook voor wie een boot

Toen Bart oud genoeg was, viste hij
met vier maten in een boot. Dan gin-
gen ze de hele week van huis en werd
er van ’s morgens zes tot ’s avonds zes
gewerkt. Of, naar gelang de soort
waar op gevist werd, van zes uur in de
avond tot ’s morgens vroeg. Dat ging
altijd door, ook met slecht weer. Wa-
ren ze uitgevist in eigen wateren, dan
gingen ze stropen. Vooral de Bies-
bosch was een geliefde plek. Als ze
gesnapt werden kregen ze een boete
van een daalder. Om naar de visplek te
komen lieten Bart en zijn maten zich
slepen. ,,Je moest dan aan de bolle
kant van de sleep je touw aan boord
gooien. Soms gebeurde het dat een

® Nel Veer (links) met een van
haar vriendinnen bij de huis-
vesting van de VV'V, restaurant
De Gevangenpoort.
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schipper ons touw teruggooide. Dan

grepen we gauw in de kolenkist en
gooiden zijn ruiten in, lacht Bart’’.
Vroeger moesten de katoenen netten
getaand worden. Dat deden we met
het zelfde spul dat leerlooiers gebruik-
ten om het leer te looien. Dat was een
soort hars, kasjoe, dat uit India
kwam. Was jé verkouden, dan deed je
wat van dat hasjoe in een keteltje heet
water, erboven hangen en weg ver-
koudheid. In de winter als het ijs dik
op het water lag, werd er ook gevist.
Dan werden er netten, zegen soms 200
meter lang, met lange stokken onder
het ijs doorgetrokken. Tegelijkertijd
liep er langs de kant in de sneeuw een
man met een handkar om de vangst
binnen te halen. In de winter kruipt vis
bij elkaar. Als je een goede plek ge-
vonden had, kon er een vangst van
honderd pond in zitten. Had je pech
dan had je niks.

Slechtste tijden

In die tijd was er nog geen bijstand.
Tussen Kerst en Nieuwjaar waren de
slechtste tijden. Als andere mensen
dan extra dingen en veel voedsel koch-
ten, leden de vissers vaak honger. Het
menu van een vissersfamilie bestond
veelal uit bruine bonen, rookspek en
veel gestoofde vis. Voor de koffie
werd het water gewoon uit de rivier
geschept.

,,In de oorlog”’, vertelt Bart, ,,moes-
ten we vissen voor de Wehrmacht,
maar daar kwam niet veel van terecht.
Het grootste gedeelte van de vangst
hielden voor ons zelf en daar gingen
we dan mee rommelen. We ruilden
dan vis voor brood en kolen en die
kolen gingen we dan weer bij de boe-
ren ruilen voor spek”’.

In 1946 trouwde Bart met Antje Metz,
zijn buurmeisje. Zij was ook een telg
uit ’n vissersfamilie. Na de oorlog was
het met het vissen gedaan; de visstand

® Bart Hartman is bedreven in
het breien van fuiken. Het pu-
bliek kan hem aan het werk
zien in het plaatselijke Visserij-
museum en -elders in het land-
op braderieén en jaarmarkten.

in achteruit door watervervuiling en
de grevelingendam. Bart ging een
baan zoeken, kwam bij de Vries
Robbé in Gorinchem terecht en moest
met een bootje de werknemers overva-
ren. ,,Dat was niets voor mij, ik was
dat vrije leven gewend en nu moest ik
me aan tijden houden. Ik heb het ook
nog in de bouw geprobeerd, stenen
sjouwen. Ook dat was niets, maar bij
de gemeente in de plantsoenendienst,
heb ik het erg naar mijn zin gehad.
Dat waren mijn mooiste jaren’’.

Oude dag

Wie nu denkt dat Bart stilletjes van
zijn oude dag geniet, heeft het goed
mis. Hij is nog erg druk met zijn visse-
rijmuseum. Daar verzorgt hij met En-
gel Berm, nog zo’n kleurrijk mens, de
rondleidingen. Groepen van 50 tot 60
man zijn geen uitzondering.

Daarnaast gaat Bart Hartman met en-
kele oude-ambachtslieden braderieén
en jaarmarkten af. ,,De stoelenmat-
ter, de mandenmaker, de fuikenbreier
en bijenkorver ,,rukken’’ nog al eens
uit’’, zoals Bart zo mooi zegt. Heeft
Bart nog even tijd dan breit hij aan
zijn fuiken. ,,Vooral de kleintjes zijn
de ,,top”’, die hangen hier al in veel
huiskamers en auto’s”’.

Maar het liefst roeit Bart in zijn bootje
over het water, zet zijn fuiken en mij-
mert over tijden die voorbij zijn.
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® Schoon viswater. Schone
verhalen, vallend onder de ca-
tegorie ’visserslatijn’. Overdre-
ven? Welnee, op deze foto to-
nen (vinr) Bart Hartman, Wil-
lem Wijnbelt en Henk Struik
een paar kanjers. De twee bel-
hamels naast hen hebben meer
oog voor de fotograaf. Dat
moeten ze meteen thuis vertel-
len: ,, We zijn op de foto gezet,
echt waar moeder, vraag het
maar aan....”’!




