DE BEROEMDE RECHTSGELEERDE, HISTORICUS, WIJSGEER EN SCHRIJVER, HUGO DE GROOT (1583—1645).
(Zie het artikel op bladz. 322.)

Het portret, waarvan hierboven een reproductie is geplaatst, bevindt zich in het Rijksmuseum te Amsterdam en is een copie
naar een portret van den 17den-eeuwschen schilder M. J. VAN MIEREVELD (1567—1641).




Hugo de Groot.

Door D. LANGEDIJK.

FE huldiging van een beroemd persoon uit het verleden,
vindt gewoonlijk haar aanleiding in het feit, dat het één
| of meer eeuwen geleden is, dat deze persoon voor het eerst
= het levenslicht aanschouwde.

Dit is echter niet het geval met de tegenwoordige huldiging van
Hugo de Groot, den merkwaardigen man, die voor drie eeuwen,
Europa van zijn geleerdheid deed gewagen. Het is n.l. thans 300
jaar geleden, dat ,het Delftsch orakel” zijn wereldberoemd boek
»Over het recht van oorlog en vrede” deed verschijnen.

Wij hebben allen wel eens van Hugo de Groot gehoord en zijn
ontvluchting uit Loevestein in een boekenkist was een van de
spannendste momenten uit de Vaderlandsche Geschiedenis, die ons
op school werden verteld. Enkele verdere bijzonderheden daarge-
laten, is deze geleerde onder het groote publiek evenwel weinig
bekend. En toch is hij wel eens genoemd de grootste man, dien
Nederland heeft voortgebracht. Een breed artikel over hem te geven,
ligt buiten ons bestek. Toch scheen het ons niet ondienstig in
een algemeen overzicht het leven van dezen grooten Nederlander
te verhalen.

Hugo de Groot werd den 1oden April 1583 te Delft geboren.
Reeds in zijn jeugd toonde hij buitengewone begaafdheid, door hét
maken van Latijnsche en Grieksche gedichten op een leeftijd, dat
de jongens gewoonlijk meer aandacht besteden aan hun tol en hun
knikkers dan aan poézie. Hij werd dan ook op zijn 11de jaar reeds
als student ingeschreven te Leiden, waar zijn oom Cornelis de Groot,
hoogleeraar in de rechtswetenschappen was. Na hier drie jaar ge-
studeerd te hebben, werd hij door de Staten toegevoegd aan een
gezantschap naar Frankrijk, waar hij aan het hof van Hendrik IV
door dezen met groote welwillendheid werd ontvangen. ,Het wonder
van Holland”, zoo-
als de vorst hem
noemde, kreeg van
dezen een medail-
lon met de beelte-
nis van den gever.
In Frankrijk pro-
moveerde hij te
OrleansindeRech-
ten, waarnahij naar
Hollandterugkeer-
de. Hier kreeg hij
weldra een aanstel-
ling als advocaat
aan het Hof van
Holland, weinige
jaren daarna ge-
volgd door zijn
benoeming tot ad-
vocaat-fiscaal. Dit
was echter weinig
in  overeenstem-
ming met zijn ge-
aardheid. Verhaald
wordt, dat het mar-
: telen der misdadi-
gers hem zoodanig tegen de borst stuitte, dat hij een flauwte
kreeg, toen hij voor het eerst hierbij tegenwoordig moest zijn.

Omstreeks dezen tijd begaf hij zich in het huwelijk met Maria
van Reigersbergh, een dame van goede familie en evenals De Groot,
van eenig vermogen. De burgemeestersdochter heeft haar taak aan
de zijde van haar echtgenoot tot diens dood toe, met de noodige
bekwaambheid, energie en doortastendheid vervuld en in de moeilijke
tijden, die De Groot heeft moeten doormaken heeft zij er veel toe
bijgedragen, dat deze den moed niet liet zinken.

Enkele jaren na zijn huwelijk kreeg De Groot den post van
pensionaris van Rotterdam, een betrekking, die beter met zijn
karakter overeenkwam. Nu zou hij zich rustig kunnen wijden aan
de belangen van de stad, die in macht en invloed, de tweede van
Holland kon gerekend worden. Maar die rust in zijn leven zou
weldra, tegelijk met die in zijn vaderland, worden verbroken. Want
de betrekking, die De Groot nu bekleedde, bracht hem in aanraking
met de heillooze burgertwisten, die toen in de Republiek woedden.
Het zag er in dien tijd droevig uit in ons vaderland. Nauwelijks
rustten de wapenen tegen den buitenlandschen vijand of er braken
binnenlandsche oneenigheden uit.

De oorzaak daarvan was te zoeken in kerkelijke verschillen.

In de Gereformeerde Kerk waren tal van personien binnengekomen,
die meer om des voordeels wil, dan uit ware begeerte zich hadden
aangesloten. Zij stonden bekend als de libertijnen, onverschilligen,
die zelfs den strijd tusschen Roomsch en onroomsch niet belangrijk

Photo Westermann.,

Het Grotius-bord door de
Kon. Delftsche Aardewerkfabrieck ,De Porceleyne Fles”
vervaardigd, naar een ontwerp van Leon Lent.
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Het vermaarde Slot Loevestein. Photo Favier.

Waar Maas en Waal te zamen spoelt,
En Gorkum rijst van ver,
Daar heft zich op den linkerzoom,

En spiegelt in den breeden stroom,
Een slot van eeuwenher.
(NAAR TOLLENS).

achtten. Zij wilden tot elken prijs den vrede in de Kerk bewaren,
ook al waren de leden ervan het in voorname punten niet eens.
Zulk een libertijn was b.v. Oldenbarnevelt wiens standpunt duidelijk
blijkt uit zijn geliefkoosde spreuk: ,Niets te weten geeft het zekerste
geloof.” En toen de twisten over de Voorbeschikking uitbraken
tusschen Arminius en Gomarus, stelden de libertijnen zich aan den
kant van den eersten tegenover de streng-Calvinisten. Vooral onder
de Hollandsche regenten vond men veel Arminianen, later Remon-
stranten genoemd, terwijl de Gomaristen of Contra-Remonstranten
meest onder het gewone volk in deze provincie moesten gezocht
worden. Daar de Staat tijdens de Republiek zeer nauw met de Kerk
was verbonden, behoeft het geen verwondering te wekken, dat de
godsdiensttwisten weldra ook een staatkundigen kant kregen. En
welke gevolgen dit heeft gehad voor Oldenbarnevelt, den grijzen
Raadpensionaris, is algemeen bekend. Ook Hugo de Groot was
met enkele andere vooraanstaande mannen gevangen genomen.
Verloor Oldenbarnevelt zijn leven op het schavot, De Groot en
Hogerbeets werden tot levenslange gevangenschap veroordeeld en
naar het slot Loevestein gevoerd. Een harde straf, vooral als men
bedenkt, dat de eerste nog geen veertig jaar telde. Maria van
Reigersbergh besloot met haar vijf kinderen het lot van haar echt-

Photo Favier.

Slot Loevestein.

Interieur van de kamer, door Hugo de Groot tijdens zijn gevangenschap bewoond en
waaruit hij in 1621 is ontvlucht.
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De ontvluchting van Hugo de Groot.
Hugo de Groot gaat in de boekenkist en luistert naar de mededeelingen van zijn vrouw.

genoot te deelen, terwijl zij nu en dan naar Den Haag reisde om
in het belang van dezen werkzaam te zijn.

Het lot van den gevangene was niet benijdenswaard. Al zijn
bezittingen waren verbeurd verklaard, terwijl slechts vier en twintig
stuivers ’s daags voor het onderhoud van het gezin kon worden
besteed. Daarbij kwam, dat de bevelhebber van het slot, Prouninck
een zoon was van een raadsman van Leicester, die persoonlijk veel
tegenwerking had ondervonden van de partij van De Groot. Deze
slotvoogd kwelde de gevangenen
met allerlei plagerijen. Kwam
Maria van Reigersbergh uit Gor-
kum, waar zij benoodigdheden
voor het middagmaal had inge-
kocht, dan moest zij een kinder-
achtig en hinderlijk onderzoek
ondergaan. Eens werd haar ge-
weigerd een waschvrouw te laten
komen voor haar huiselijke be-
hoeften. Kordaat stak ze zelf de
handen in de tobbe, zoodat Prou-
ninck van schaamte toestond, wat
hij eerst had geweigerd.

Mocht De Groot ook meer-
malen oogenblikken hebben van
neerslachtigheid, toch gaf hij zich
hieraan niet geheel over. Integen-
deel. 'Veel heeft hij op Loevestein
gestudeerd, zoodat een van zijn
vrienden later zei, ,dat hij De
Groot nooit veel kwaads gegund,
maar echter wel gewenscht had,
dat hij nog eenigen tijd op Loeve-
stein was blijven zitten, om, ten
dienste van de Christenheid, zijn
Uitleggingen over de brieven
der Apostelen en het geheele
Nieuwe Testament op dezelfde
manier te hebben mogen volein-
den, gelijk hij de vier Evange-
listen had begonnen.” Om te
kunnen studeeren, zonden zijn
vrienden Vossius en Erpenius,
hoogleeraren te l.eiden, hem nu
en dan een kist met boeken. Het
is niemand onbekend hoe deze
boekenkist het middel is geweest
tot de bevrijding van De Groot.

Hij begaf zich eerst naar Ant-

De ontvluchting van Hugo de Groot.
Het slot Loevestein, zooals het zich toen vertoonde. Op den voorgrond het transport der kist.

doch De Groot zou ondervinden, dat de gunst des vorsten mniet
altijd bestendig, en de vriendschap des menschen niet onveranderlijk
is. Zijn vrouw, die zich weldra weer bij hem gevoegd had, en die
zich in de stoffelijke zaken altijd zeer actief had getoond, was dan
ook geregeld bezig om uit de schipbreuk van hun fortuin te redden,
wat nog te redden viel.

En dat was wel noodig, daar het huishouden van De Groot veel
geld kostte en zijn jaargeld weldra ongeregeld en slecht werd
uitbetaald. Maar, niettegenstaande
deze zorgen en moeiten, bleef
hij studeeren en gaf hij het be-
roemdste van zijn werken uit,
het reeds genoemde: ,Over het
recht van oorlog en vrede”, een
boek ,dat een nieuwe wetenschap
in het leven riep; een handboek
voor de vorsten en staatslieden
van zijn tijd, een schatkamer van
geleerdheid en wijsheid voor vol-
gende eeuwen.”

Was het echter wonder, dat de
balling terugverlangde naar zijn
vaderland, dat hem uitgestooten
had? Vol hoop zag hij uit naar
het oogenblik, dat de grenzen
der Republiek weer voor hem
geopend zouden worden. Einde-
lijk scheen dit gekomen te zijn.
Prins Maurits was gestorven en
Frederik Hendrik, die De Groot
steeds gunstig gezind was ge-
weest, had het stadhouderschap
aanvaard. Daarom werd tot den
stouten stap besloten. Maar de
partijschap was hier nog niet
bedaard. Men zag hier in De
Groot nog altijd het hoofd van
de Remonstranten, en de publieke
opinie werd zoo sterk tegen hem,
dat de Staten genoodzaakt waren
hem het verblijf in de Nederlanden
te verbieden. Zoo vluchtte hij op-
nieuw, nu naar Hamburg, waar hij
twee jaren verblijf hield. Toen
bood de rijkskanselier van Zweden
Osenstiernahemden gezantschaps-
post te Parijs aan, waar hij in 1635

werpen en vandaar naar Parijs,
waar hij aan het hof van ILode-

Een portretstudie van Frans Hals.
Het portret, voorstellende Joseph Coijmans, Lord of Bruchem and Nieuwland werd
door Drummond in 1891 aangekocht voor slechts 2500 pond (30000 gulden!) en later
verkocht voor 321300 gulden aan Agnew.

aankwam. Hij was echter meer
geleerde dan diplomaat. Zijn zin
voor studie, zijn onbuigzaamheid,

wijk XIII met onderscheiding
werd behandeld. Daar, in de
hoofdstad van Frankrijk, vond hij zijn oude vrienden, o.a. Uten-
bogaert en Episcopius en allen beijverden zich hem hun blijdschap
te betuigen voor zijn gelukkige bevrijding. Hij kon dan ook
aan zijn vrouw schrijven, ,dat hij alle dagen meer vrienden vond,
en dat hij niets deed dan te gast gaan”. Maar dit bleef niet
zoo, Wel kreeg hij van den koning een jaargeld van 3600 livres,

zijn eerlijkheid stonden hem in
den weg, om in dien tijd voor
Zweden te zijn, wat men van hem verwachtte. Dit veroorzaakte,
dat Frankrijk en Zweden meermalen buiten hem om handelden,
zoodat hij klaagde over miskenning en achteruitzetting. En toen
koningin Christina, meerderjarig geworden een buitengewoon ge-
zantschap naar Parijs zond, zag De Groot hierin, niet ten onrechte
een bewijs, dat men hem niet meer noodig had. Hij vertrok naar



Stockholm, waar men hem wel met onderscheiding ontving,
maar hem ook zijn ontslag gaf als Zweedsch gezant. Spoedig
verliet hij Stockholm en begaf zich op reis naar Lubeck. Het
was zijn laatste tocht. Te Rostock werd hij ziek tengevolge
van de doorgestane vermoeienissen, en daar is hij alleen, in den
vreemde gestorven. Een Luthersch predikant, die hem in zijn
laatste ure bijstond mocht het nog van zijn lippen vernemen, dat
zijn hope alleen op Christus

gevestigd was,



