Diamanten visserspaar Kees en Cor “Tak":

.0p het water leert ge God kennen"”

WOUDRICHEM - Hij werd 84 jaar geleden Cornelis gedoopt en
zij 83 jaar geleden Cornelia. Het nog altijd vitale echtpaar Kees van
der Tak en Cor Baks herdacht woensdag 2 februari thuis aan de
Koepoortstraat in Woudrichem hun diamanten huwelijk. Ze verve-
len zich geen moment in hun huisje. Het hangt en staat er vol foto’s
van kinderen en vorige generaties, en vooral met afbeeldingen van

de oude riviervisserij.

Miniaturen van de galg, het kantroer, het Bergenaarschouwke,
waarin Kees van der Tak meer dan een halve eeuw viste; hij maakt
ze allemaal zelf na. Net als het vroeger gereedschap: de klossen, de
fuiken en alle soorten netten. Kees breit ze nog zelf, en zijn Cor breit
visserstruien en sokken, zoals ze dat een levenlang deden. Het is een
weldaad deze mensen te ontmoeten. Ze zijn van een wonderlijk
soort rustige rechtvaardigheid en staan daarin vast als op een
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'Tak’, zeggen ze in Woerkum, is net
als zijn vrouw een echte 'inpoorter’, al
zijn er nooit veel Takken geweest bin-
nen de vesting. De oude visser draagt
binnenshuis nog altijd zijn donker-
blauwe trui en houdt de pet op zijn
hoofd. Daaronder is hij kaal; hij ver-
loor al zijn haar op jonge leeftijd door
de 'bloeiende’ griep en het kwam niet
meer terug. Zijn lichtblauwe watero-
gen kijken echter nog net zo scherp als
vroeger en zijn mond staat op glimla-
chen. Zijn vrouw Cor is klein, donke-
rogend en heeft nauwelijks een grijs
haartje. Terwijl ze in de koude keuken
bedrijvig thee zet vertelt ze: ,,Het was
een prachtige dag toen we zestig jaar
geleden in het oude raadhuis van
Woerkum trouwden. Ik droeg een
mantelpakje en Kees zijn zondagse.
Nee, bloemen erbij of een foto laten
maken bestond toen niet. We lieten
wel bruidssuikers rondbrengen™.

Die ouderwetse snoeperij werd
door de dochters Kaat en Bets gezocht
en weer teruggevonden bij een ban-
ketbakker in Gorcum. De builtjes lig-
gen klaar voor de bruiloftsgasten.

”Heer, help”!

Kees van der Tak iser c;;jn(j;q van de
zes. De derde en laatste Kees; zijn
twee broertjes met dezelfde naam
heeft hij nooit gekend en zijn moeder
verloor ook een zusje in de kraam.
Vanaf zijn 13e jaar ging hij mét vader

het water op. Die eerste visse-
1 herinnert hij zich maar al te goed.
Het was november 1912. Twee kleine
schuiten, elk met vier man, zeilden
richting de Kagerplas. Ze roeiden over
de Schie onder Delft toen ze ’s nachts
door een hoge boot van achteren wer-
den overvaren.

. t Was aardedonker. Ik stond met
een riem af te houen. Iedereen
schreeuwde en werd overboord gesla-
gen. De boot zonk gelijk. Zwemmen
kon ik niet en ik greep in het wildeweg
naar de rand van de kade waar we
tegenaan gedouwd werden. Heer,
HELP! en kon me net vasthouen. De
anderen kwamen weer boven en kro-
pen op de wal. Vader trok me op.
Doorweekt en koud werden we door
de politic opgenomen. We lagen in de
cel op stro, in hun ondergoed terwijl
onze kleren rond de potkachel te dro-
gen hingen™.

Drie weken later kwam het man-
neke Kees bij moeders thuis. De
vangst was goed geweest; bliek, voorn,
aal en snoek voor vishandelaar Kraan.
Van moe kreeg hij een zoen en van
vader een kwartje beloning.

De bejaarde visser zegt nu: ,,Ik ben
geboren voor het water. Vissen werd
mijn lust en leven, en ik heb 't altijd
gewild. Zeventien jaren heb ik voor
Kraan gevist. Nachtendoor in weer en
weind. En soms in geen vier weken
aardappelen. Ja eh, ze waren er wel
maar niet te eten in Holland. Pannen-
vol gingen overboord voor de aal en as
we die weer vongen, bakten we ze op
het kacheltje onder de huig”.

Beetvatten

»Heé-je 't koud, Keesse?” vroeg va-
der hem als hij rillend onder het zeil
zat, ,,vat dan maar vlug 't keernet beet
veur de mannen”. En zo groeide de
kleine Tak het vissersberoep in. Ter-
wijl hij de zegen binnenhaalde sloegen
de golven tegen zijn borst, en van het
rukken aan de riemen hield hij pijn-
lijke bulten over onder zijn armen. En
maar turen over het water, naar elke
beweging van de scholen trekvis. Naar
de elften, de finten en de houting, naar
de prik en de steur die achter de uitge-
baggerde kribben op de Merwede en
de Maas samenschoolden. De Rijn op
tot Nijmegen en de Maas op tot Grave,
lieten de Woerkumse vissers zich sle-
pen door de vrachtschuiten, elke
avond een stuk stroomopwaarts. ,,Nu
zijn er nog acht van de 350 vissers over
en door het vergiftigde water ziede
niks meer ....niks as ongelukkige
mensen lopen”, zegt hij spijtig.

Bij thuiskomst eens in de drie, vier
weken, zag de opgroeiende Kees di-
kwijls tussen de wachtende vrouwen
langs de wal, ook de kleine Cor Baks.

Ze leek hem met haar donkere ogen

altijd te volgen; en zo Mﬂitm
:!'icr jaren hadden ze verkering.

,,Maar alleen zijn kon niet. Om negen
uur moest je 's avonds thuis zijn”, her-
innert Cor zich.

Dus liep Kees de zaterdagavond een
hortje met Cor om, en zat dan in haar
moeders keuken urenlang zijn eigen
gevangen vis te schrappen. De alver-
tjes hadden de mooiste blinkers™.

Je kreeg vijf cent voor een pond
schoongemaakt. Die gingen dan weg
als varkensvoer. En van al die schalen
met schubben zijn een paar parel-
moerfabrikanten rijk geworden”.

Openhartig

Rijkdom was iets dat ver buiten hun
horizon lag. Vier jaren spaarden ze
samen voor hun uitzet. Kees zijn drie
gulden zakgeld per week en Cor de
tweevijftig van haar dienstje. Een
week voor hun trouwen kochten ze
samen in Gorcum een tafel en zes stoe-
len, een klok en een kast een zomer-
en winterkleed, een fornuis met een
koperen roei, en 'n veren bed met de-
kens. Voor f 1800,-. Daarmee werd
het eenkamervertrek en het bijkeu-
kentje van een huisje aan de wal inge-
richt.

Verrassend openhartig voor zijn
generatie lacht Kees olijk: ,,Heel ge-
zellig witte-gij, om in de bedstee de

eigen vrouw te leren kennen!” Een
goe

dw
bij; in een planken kribje boven het

hoofdeind van haar ouders. op mijn
vraag hoeveel kinderen, antwoordt de
oude man: ,,Twee, en dat vonden we
genoeg. Bij Cor thuis waren er zeven-
tien en d’r gingen tien van dood. En
drie van de zes bij ons thuis. Daar
wordt om geschreeuwd en zoveul
keinders veur een vrouw is geen leven.
Een visser kon veur tien kinderen geen
brood verdienen, en geen geld hebben
is het ergste”. Hij maakt er een cen-
tentellend gebaar bij. ,,Ja, ze hebben
me dikkels genoeg gevraagd: hoe fikst

ge dd Keesse? Kijk, as man zijt ge
verantwoordelijk veur vrouw en kein-
ders. Het is niet Gods bedoeling dat
het leven voor den tijd sterft...”.
Zijn vrouw Cor onthult het geheim:
,,Uitkijken en de dagen tellen. As een
mens gezond leeft is d’r natuur regel-
matig. De pil is onnatuurlijk, maar het
is wel mooi dat er nou die bureau’s zijn
voor moeder en kind”".
Vier jaar later kwam dus Bets op de
wereld. En daar bleef het bij, heel be-
wust.

Schraal

Kees Tak viste met acte en als lid
van 'de Codperatief’ zo wijd als zijn
vergunningen strekten. Vanwege zijn

® Noggezond en jong van geest

vierden Kees ¢n Cor. van der

Tak hun diamanten bruiloft.
(foto Danny de Stigter)

maag, waar hij sinds zijn jonge jaren
last van had, hield hij het op warm
kleden en schraal eten. Op een hele
nacht werken nam hij twee boter-
hammen en 'n kom warme melk. Ook
in de winter als hij met de maats het ijs
stukhakte om er de zegen onderdoor
te trekken. Het messcherpe ijs
wondde zijn onderarmen tot bloedens
toe, en dikwijls heeft Cor zijn hoge
leren laarzen uit moeten trekken als ze
vastgevroren om zijn benen zaten.

In de oorlog maakte hij vijfmaal een
beschieting mee. Drie kleine bootjes
achter een lange sleep op de Waal. De
vissers doken weg onder de huig en
Kees lag onder het geweld, languit
tegen de spanten. ,,Je kon nié uit de
weg, je kon alleen bidden: Heer redt
ons, sta ons bij!”" En hij zal nooit dat
lijk vergeten dat zonder hoofd langs
kwam drijven.

Later toen niemand na zes uur bui-
ten mocht, moest er toch brood op de
plank komen. Dan lieten ze de schui-
tjes dobberen achter de kribben en
kropen zelf weg in 't riet of lagen in het
donker tegen de stenen tot de laarzen
en helmen niet meer te horen en te
zien waren. En jazeker, heeft hij zalm
gevangen! Op de galg nog met dertig
man, heel Woerkum stond er naar te
kijken. Als het slepertje ervoor dan
blies, wist iedereen dat ze beet had-
den. ,,Mooie tijden veur een visser,
altijd in de weer. Ook erremoei zat

geleeén. Maar as ge niks vong, motte
toch volhouen. D’n aanhouer wint”.

»We hebben nooit gepoft, Kees
bracht altijd genoeg thuis”, zegt zij
trots. Ja, dat is een zegen, vindt hij, en
zegt dan ernstig: ,,Kerks zijn we nooit
geweest. Maar God heb ik zat aange-
roepen. Ge mot maar eens ’n bietje in
nood zitten, dan weet je wat er gaande
is. Op het water leerde ik den Schep-
per kennen”.

Ze hebben het samen altijd goed
gehad, en zijn dankbaar voor hun
goede opvoeding. Dan krijg je karak-
ter mee. Ze begrijpen niks van die on-
tevredenheid nu. ,,Wat hebben de
mensen nou te klagen? D’r is voedsel
en werk zat. En de natuur is het
mooiste wat er is”.

Twee oude wijze mensen zijn het. Hij
doet het huishouden als een vrouw en
durft ook nog tegen zijn vrouw te zeg-
gen dat-ie van haar houdt. In uitgange-
tjes of vakantie zijn ze niet geinteres-
seerd en ze hebben verder geen mens
nodig. Het kwaad lijkt hem op geen
enkele manier besmet te hebben en
daarom is hun onschuld zo weldadig.



