BART EN GRIET 70 JAAR GETROUWD

(Geen

Een steur van 300
pond op de woelige
Waal nabij Vuren

WOERCUM - Anno 1899 en iets later. Twee
potige jongelingen besluiten in de zaterdag-

middag nog
Waal voor
finten binnen te halen.

Bij nader beschouwen
blijken het Bart Hartman
en een maat te zijn. Bart,
op de prille leeftijd van
pakweg zestien, is voor de
duvel niet bang. Zijn
maat evenmin. Woercum
dut in het zonneke, want
een uitgaande visser is
geen wonder.

Na verloop van tijd ontstaat
er toch enige deining op "den
bol”. Opmerkzame Woercumers
zien, dat Bart en z'n maat een
verschrikkelijke vis aan de
haak hebben geslagen. Het
nieuws gaat snel van mond tot
mond in de vesting en den bol
stroomt vol.

Terwijl de achteloze vissers
beseffen de vangst van hun le-
ven gedaan te hbben, want een
steur van 300 pond is heel iets
anders dan een pondje aaltjes.

Het water spat hoog op. Bart
en z'n maat liggen dwars in den
boot. Wilde bewegingen. Kreten,
trammelant op den bol. Draai-
kolken. Zweet verschijnt onder
de klep van de pet. Sjorren
mannen, het is dan wel geen
goudvis, aantikken doet’ie. Ein-
delijk. Gejuich op de kant.

Bart wordt door zijn moeder
passend onderscheiden voor zijn
heldendaad. Na de afslag volgt
de beloning in de vorm van twee
zilveren rijksdaalders. Bart zet
z'n pet scheef en vertrekt naar
Gorcum.

Brok cultuur

y\ Woudrichem. Anno 1979. Een
eentonige nieuwbouwwijk. De
Wylax, visconservenfabriek, is
een van de weinige dingen, die
nog duidelijk herinneren aan
een brok cultuur; de visserij.

In de vesting een opgeknapte
mosterdpot, een supermarkt met
een chaos aan auto’'s rondom,
¢en paar huizen in de steigers,
‘estauratie, verder wat aange-
paste woningen, heel aardig, he,
een obude visser. Gebogen zoekt

hij zijn weg door de smalle,
rommelige straten.
De Hoogstraat is versierd.

eens een "drifke” te doen op de
Vuren teneinde een "bakzeuke”
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Hulde aan het bruidspaar staat
er ergens. Met de jaartallen er
naast; 1909-1979. A. Hartman en
G. A. Hartman-Kentie zijn 8 mei
70 jaar getrouwd. Dat wordt in
Woudrichem niet vergeten.
Evenmin als die heldendaad in
1900.

Bart en Griet Hartman, een
paar apart. Voor uw verslagge-
ver opa en oma, in die stijl wilde
ik maar verder gaan. Woercum
vertroetelt het langzaam uit-
stervende rad der vissers.

Een apart ras, een zeer sterk
geslacht. Velen mochten 80 of 90
worden. Die goeie ouwe tijd is
toch nog niet zo ongezond ge-
weest. Al moest er worden ge-
beuld om een paar centen te
verdienen. Er werden karakters
gevormd. En het water en de
lucht waren schoon.

Feest bij Bart en Griet Hart-
man, feest in Woercum. Bart
hoopt maandag 7 mei z'n 93¢
verjaardag te vieren, oma is 91,
en het jubileum wordt vrijdag
11 mei vanaf half acht op pas-
sende wijze herdacht in het Cul-
tureel Centrum aan de Vissers-
dijk.

In huize Hartman is het rustig
Oma doet haar migdagdutje en
opa rolt een zware shag. Hoe
gaat het?

»Nou, prima hoor. Wat een
toestand hier buiten niet? Heel-
de buurt heeft er aan meege-
werkt. Ook de krantendrukker
zou oma zeggen".

Een kolossaal mensenleven in
een notedop. Een brok Woer-
cumse cultuur. Bijna voorbije
cultuur.

»Ik ben in de Bagijnenstraat
geboren, naast het kolenpak-
huis, daar woonden we met elf
kinderen. 1k was de eerste, we
zijn nog met vier broers en drie
zusters over. Huib, Teunis, Tie-
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nus en ik, plus Anna, Tonia en
Wim".

Ja, ik heb op school gezeten.
Op de openbare, een christelijke
was er toen niet. Het was heel
anders dan tegenwoordig. lede-
re maand moest je een school-
briefke meebrengen met 20 cen-
ten voor de oudste en 15 centen
voor de anderen. Als je die niet
had dan kon'de naar huis. Ja ze-
ker, het geld was wel eens op,
nou, dan waren we blij, dat we
niet naar school hoefden™.

~Toen ik tien was ging ik van
school af om met m'n vader op
de aaltjes te gaan vissen in An-
del, want erremoe was troef, een
dubbeltje kreeg je wvoor een
pond, er was niet veel te vangen
en soms was’de de hele week in
touw voor 70/80 pond”.

Een dubbeltje voor een pond
aaltjes. Ongelooflijk. Zijn tanige
gezicht trekt zich samen. Opa
Hartman kan zich dat heel goed
herinneren.

»Dat was om de beurt achter
de riemen, of als het waaide dan
zeilen. Woercum stond bol van
de vissers. Er was dus niet veel
te verdienen, maar ja, een ar-
beider beurde ook maar f 3,50 in
de week". ;

flOO Vissers

Woercum herbergde in die tijd
een 300 tot 400 broodvissers. De
spoeling was dun, want het vis-
water was beperkt. Dat water
was wel helder. De afwezigheid
van waterleiding was bepaald
geen ramp. De rivier leverde vol-

. Op en gratis water om te drinken

en te wassen.

~Wat het meest gevangen
werd? EIlft, winterzalm, finten
in het voorjaar, zomerzalm en
houting. De vis werd aan de af-
slag gebracht bij het café van
Dirk Maas. Voor de trekvis
moest ge tien procent watergeld
betalen, vandaar, die diende ge
aan de afslag te verkopen. De
rest werd vri) aan de kant ver-
kocht”,

.We hadden van Jacoba van
Beieren water gekregen, voor
poorters en poorterskinderen.
Van Vuren naar boven Gorcum,
Werkendam en de Maas tot An-
del. Dat was niet veul. Daarom
moesten we van huis om te stro-
pen, om wat te berdienen”.

De Woercumers bouwden in
die tijd een beroemde, tevens
beruchte reputatie op. Tot ver
buiten het stedeke werd het
land onveilig gemaakt. En de
dorpsveldwachters stonden
machteloos.

Ik ben eens door de politie in
Duitsland net over de grens ge-
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Rechts de vis-
sershaven ,bo-
ven het gat” in
die tijd.
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grepen. Ik was alles kwijt: Twee
zegens en m'n boot. Dat was
jammer, maar wat wilde ge. We

. zaten hier met te veel vissers op

te weinig water".

Opa Hartman drukt zijn pet
achterover. Hij haalt zich die in
de verte gegleden tijd terug voor
de geest. Ze bleven een hele
week van huis. Kookten zelf
hun potje op een kacheltje on-
der de huif. Vertel eens een an-
der mooi verhaal!

»Nou ja, met de politie had ge
nogal eens van doen. Op de
meeste plekken waren rijks-
veldwachters. Nou, we waren op
een avond aan het repen leggen
bij Ravestein, toen er een veld-
wachter van de dijk kwam. Die
zag ons doende en kwam vragen
wat we sjouwden. Niks natuur-
lijk. Maar hij was slim en kwam
's ochtends terug. Ik zeg tegen
'm, hedde een zakske bij oe. Ja
zee'ie. Kom hier, dan krijg'de
een zeuke aaltjes. Nou, en wij
kregen geen proces natuurlijk.
Is dat een mooi verhaal of niet.”

Soms werd er flink gevangen.
Als de zalm, elft, finten en hou-
ting op de rivier verschenen om
te paaien waren de vissers in
opperste staat van paraatheid.
Dan leverde eern week soms 600
pond op en werd er aardig ver-
diend. Dan werd er bij Dirk
Maas en in de overige kroegen
ook een stevig borreltje ge-
schonken.

"In de Gevangenpoort waren
hokken voor dronkelappen en
vechtersbazen. Ene Werther is
hier een tijd veldwachter ge-
weest en ene Timmermans.
Maar ja, als er gevochten werd
bleven ze weg, dan hadden ze
niks te vertellen, want het was
veel te gevaarlijk".

Roverhoofdmang

Verhagen bouwde toen een ge-
weldige reputatie op. Hij werd
voorzien van de klare bijnaam
"de roverhoofdman”, want Peer
liet zijn volk niet in de steek, als
er een tijdens een strooptocht
was gegrepen. Hij sprong voor
iedereen in de bres en ging zelfs
te vuur en te zwaard door tot bij
het kantongerecht.

In 1909 gingen Bart en Griet,
dat is geen visserslatijn, in de
Daalderstraat wonen voor een

woudrichen: vissershaven $1510

gulden per week. Daar verble-
ven ze 24 jaar tot wederzijds ge-
noegen en brachten Truus, An-
n:l,dPiet. Bart en Toon ter we-
reld.

De gemeente kwam toen op
het idee om maar het een en an-
der te gaan slopen (restauratie
was niet "in"”, laat staan nood-
zaak) en opa en oma Hartman
werden op transport gezet naar
de Hoogstraat alwaar het huske
45 gulden in de maand kostte, nu
121 gulden.

"Ik ben op m'n 78e gestopt met
vissen. Toen was het zo, dat ge
van het pensioen kon leven. En
de rivieren werden langzaam
vuiler. Op het ogenblik gaat het
wel, maar de vis is jaranlang
niet te eten geweest.”

Het vergif van de welvaart
verjoeg vis en vissers.

Uitgestorven

Opa Hartman tuurt in de ver-
te. Ziet zichzelf nog tobben met
de zegen. Een potje koken onder
de huig, In weer en wind. Aan
de riemen hangen. Of lopen
naar Keizersveer, drie uur heen,
drie uur terug. Een week van
huis.

»De vis is langzaam uitgestor-
ven. De Woercumers moesten
wat anders gaan doen. Cor van
Lijntjes is pas gestopt. Daan
Struik is de laatste beroepsvis-
ser, Ja alles is kapot gemaakt, ja
natuurlijk is dat erg. Ik geloof
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niet, dat de rivieren ooit weer
schoon worden”.

Hij gaat staan. Rolt opnieuw
een zware shag. De handen in de
lucht.

»Al die synthetische rommel.
Op de Bergse Maas, de Bies-
bosch en het Hollands Djep is de
vis nog aardig te eten. Erg mooi,
dat Visserijmuseum, maar het is
vergane glorie. Dat heb ik bij de
opening gezegd"”.

De bel rinkelt, de bloemen-
man sjouwt de zoveelste bos
naar binnen. Geen zalmen, maar
bloemen. De tijden veranderen,
maar opa en oma Hartman zijn
gezond blijven bestaan.

Een terugblik, een overwe-
ging, het verleden en het heden.

~Vroeger als ge een week had
gevist en een paar centen had
verdiend waren we blij, man en
vrouw, er zat geest in. Tegen-
woordig is het wat de centen
aangaat heel mooi, maar de
mensen zijn niet blij meer"”,

Oma stommelt naar beneden.
Haar gehoor is niet meer opti-
maal, maar dat kan de pret niet
drukken.

»Wat is het hier toch prachtig
versierd, he Piet. Als er toeristen
langs komen vragen ze of het
voor de Koningin is".




