Oud-Woudrichem
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J. L. G. KINGMANS.

Als er onder de lezers van dit tijdschrift mochten zijn,
die niet terstond weten waar dit vergeten plaatsje ligt,
dan zij hun medegedeeld, dat het te vinden is

wel niet in
eeuwen her,

de ‘onmiddellijke nabijheid van het ,Slot van

Waarvan de wereld sprak

En menig pen van schreef” —1
want de wateren van eerstgenoemde rivier en een uiter-
waard houden het ervan gescheiden — maar toch op slechts
enkele minuten afstands ervan.

§ Ware het dan ook niet, dat de talrijke bezoekers van
»het grijs kasteel,

Kloostertoren te Woudrichem (in 1852 gesloopt.)
(Naar eene schilderij van wijlen den Gorcumschen schilder J. KUYPER.)

, Waar Maas en Waal te zamen vloeit
En Gorkum rijst van ver,”!

! Tollens, Herman de Ruijter.

Waar zooveel achtbre schimmen zweven,
Waar zooveel wonders is bedreven,” 2

1 Tollens, Herman de Ruijter. 2 Tollens, Susanna van Oostdijk.
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hun pelgrimstocht daarheen via Woudrichem namen, het
oude stille stadje zou wellicht nog minder bekend zijn.

En toch is het voor oudheidminnaars wel de moeite
waard er een kijkje te memen. Misschien is er in ons land
geen enkele plaats van zoo geringen omvang, waar zooveel
van lang vervlogen tijden spreekt.

Ongetwijfeld is Woudrichem een der oudste plaatsen in
de Nederlanden. Reeds op het einde der 79¢ eeuw zou er
door Suitbertus, een reisgenoot van Willebrord, eene kerk
of kapel gesticht zijn. In 866 komt Woudrichem als een
marktvlek voor op de lijst der bezittingen van het Utrechtsche
Bisdom, en toen b.v. het tegenover liggende Gorinchem
nog pas in wording was — immers hare stichting dateert
van ongeveer 1230 — kwamen hier reeds in de jaren
1284—1286 de afgezanten van de Hertogen van Brabant
en Gelder en van-den Graaf van Holland herhaaldelijk te
zamen tot het voeren van onderhandelingen, onder den
naam van parlamenten bekend, welke echter den in de
geschiedenis zoo vermaarden veldslag bij Woeringen niet
vermochten te voorkomen.

Vrij algemeen wordt aangenomen, dat Woudrichem of
Waldrichem, zooals het oudtijds ook wel geschreven werd,
komt van Waldreichheim = Woudrijkheim, dat op een
boschrijk oord zou doelen. Deze verklaring vindt steun in
den naam der landstreek, waarvan Woudrichem de aloude
hoofdplaats was, Altena, dat vroeger ook wel Halthena
of Holthena heette en Houtland zou beteekenen.

De wuitgestrekte heerlijkheid Altena behoorde in de
vroegste tijden tot de gouw Teijsterbant er ging na den
dood van Dirk van Altena, den kleinzoon van een anderen
Dirk, die den titel voerde van vrij man (liber homo) en
zich schreef: bij Gods genade Heer van Altena, in 1155
aan zijn neef Willem van Hoorne over.

Weleer was Altena een leen van de Graven van Kleef,
doch in 1332 kocht Willem de Goede, Graaf van Holland,
den grondeigendom dezer Heerlijkheid van Diederik, Graaf
van Kleef, sedert wanneer Altena een leen van de grafelijk-
heid van Holland werd.

De Heerlijkheid is tot in 1590 in het geslacht Hoorne
gebleven, toen Vrouwe Walburg van Neuenahr, weduwe
van Filips van Montmorency, Graaf van Hoorne, Heer
van Altena, welke laatste den 5 Juni 1568 op bevel van
Alva te Brussel werd onthoofd, ,,bevindende haer selven
seer belast met schulden en dat hare goederen meestendeel
bij de vijanden waren aengeslagen en geconfisqueert,” hare
rechten op de stad Worcum en het Land van Althena
aan de Staten “van Holland voor de som van negentig
duizend guldens afstond, ,sulks met de heerlikheden,
aenwassen en alle gerechticheden van dien.” 1

Deze overdracht heeft voor de latere gemeente Wou-
drichem ver strekkende gevolgen gehad. '

Een .der Heeren van Altena had namelijk in 1862 aan
poorters van Woudrichem geschonken het mnavolgend
privelegie : »

» Wij Dierck van Hoorn ende van Altenae maecken condt
ende kennelyck allen Luyden die desen brieff sullen sien
ofte hooren lesen, dat wij gegeven hebben ende geven
onsen Poirteren van Worchum ende onsen Poirters kinderen
gemeenelijck op onse Visscherijen te visschen, op hueren
vijften penn. dat elck man houden mach een vierendeel
van eenen seghen ende een alff vlij ende niet meer.

In oirconde des brieffs soo hebben wij desen brieff
open besegelt mit onsen segel gegeven In ’t jaer ons
Heeren Dusent drie hondert LXII Drie dagen in Wedemaand.”

1 Bor, Nederlandsche Historién.

Albrecht van Beijeren, als Graaf van Holland, bevestigde
dit op Vrouwendag 1397 aldus:

»Aelbrecht enz. doen cont allen luijden, want wij onder-
wijst sijn mit goede wettachtigen betogen dat die Heer
van Hoorn ende van Althenae. In tijde voorleden onsen
luijden ende Poirteren ende Poirters kijnderen van
Woudrichem vriheden gegeven heeft te visschen op onsen
Stroom ende Visscherije van Woudrichem opten vijften
penn. te geven van allen hueren gevangs tot ons Vroons
behoeff.

Soo hebben wij geconfirmeert ende gevestigt, confirmeren
ende vestigen mits desen brieve voor ons ende onse nae-
comelingen die vrijheden voorsz nae allen inhouden ende
begrip ende der brieven, die sij van den Heer van Hoorne
voorsz daer aff hebben ende gebieden ende bevelen onsen
baeliou van den Lande van Althena, die nu is off nae-
maels wesen sal, dat hij niemande en gedooge te visschen
op ten vroon ende visscherije van Woudrichem dan onsen
Poirteren ende Poirters kijnderen voors nae inhoudt hueren
brieven ende handvesten voors. ende daerop sullen hoeten
setten tot onsen behoeff sonder eenich verdrag daer aff te
doen, dat hem des een yegelyck hoeden moghen ende des
nyet en laete. )

In oirconde gegeven In den Hage op onser Vrouwendag
assumptio anno XCVIL

Op grond van dezen giftbrief, in verband met het charter
van Graaf Willem VI van Holland van 31 Januari 1409,
werd bij een arrest van den Hoogen Raad, einde 1896
gewezen, een einde gemaakt aan eene quaestie, die sinds
jaar en dag aanhangig was geweest en in hoogste instantie
beslist, dat krachtens voormelden afstand het recht van
den vijfden penning (vroonrecht) aan den tegenwoordigen
Staat der Nederlanden was overgegaan.

Tusschen den Staat en de gemeente Woudrichem is
toen eene overeenkomst gesloten, waarbij de Staat zich
verbindt van dat recht geen gebruik te maken, zoo lang
de gemeente jaarlijks eene bepaalde som in ’s rijks schat-
kist stort.

Zooals hiervoor reeds bleek, is Woudrichem een der
eerste plaatsen, waarin de Christelijke godsdienst verbreid
werd.

De tegenwoordige kruiskerk dagteekent volgens des-
kundigen uit de 159° eeuw. Eertijds waren er, volgens
Van der Aa (Aardrijkskundig Woordenboek), in die kerk,
met inbegrip van het hoogaltaar, tien altaren, welke aan
even zooveel Heiligen waren gewijd. De Maagd DMaria
werd aan drie onderscheidene altaren geserd; een daarvan
stond in een afzonderlijk kapelletje in het groote choor,
het tweede was onder den naam der Zeven Weesn opgericht
en het derde werd door het visschersgilde gebruikt.

Na de Reformatie door de Hervormden in gebruik genomen,
was hun eerste predikant Gualtherus de Roy, die in 1586
beroepen werd en na een tweejarig verblijf naar Leiden
vertrok.

Omstreeks 1840 is de kerk, voor meer-dan de helft op rijks
kosten, hersteld en inwendig gemoderniseerd. Het voor-
malig choor dient thans tot berging van materialen voor
militaire doeleinden. De fakkel des oorlogs en de stem
des vredes onder één dak!

Bij eene latere verbouwing, in 1873, is onder meer
een raam boven den hoofdingang geplaatst, dat niet in
den oorspronkelijken stijl is, zooals bij het bezichtigen der
afbeelding onmiddellijk in het oog valt. Trouwens, in dit
opzicht was reeds vroeger gezondigd.

Den 2% Februari 1865 werd een om zijn sierlijk snij-
en beeldhouwwerk tot zelfs in het buitenland bekend
orgel ingewijd, dat in 1680 vervaardigd, door den Stad-
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van Van Gouthoeven (d’Oude Chronycke van Holland)
dat de stad eerst omstreeks 1460 met , wallen en
poorten omecinghelt” zou zijn, wordt door Rademaker
(Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche oudheden)
in twijfel getrokken. Waarschijnlijk, zegt hij, is dit
reeds veel vroeger geschied 1 en is de stad na de
verrassing, plundering en verwoesting door de krijgs-
benden van Jan van Arkel in 1405, ten tweeden
male ommuurd.

Deze gebeurtenis wordt ons in herinnering gebracht
bij het beschouwen der nog aanwezige oud Water-
of Gevangenpoort, later door eene buitenpoort omgeven.

Willem van Beieren, zijn vader Albrecht kort te
voren als Graaf van Holland opgevolgd zijnde, had
eenige (Gorcumsche gevangenen te Woudrichem doen
opsluiten, cm die op de zoogenaamde Galgewaard —
de plaats der terechtstellingen — tegenover Gorinchem
gelegen, ,op raden te doen setten’.

Heer Jan van Arkel, niet wetende op welke wijze
zijn burgers te bevrijden, nam zijne toevlucht tot
een list. Onder aanvoering van Heer Willem van
IJzendoorn scheepte hij te Gorinchem een aantal
gewapende personen in, die als kooplieden verkleed
waren en deze ,myne makende of sij na Dordrecht
wilden,” zooals Aart Kewp in zijne Beschrijring van het
Leven der Doorluchtige Heeren van Arkel zegt, ankerden
des nachts te Werkendam en kwamen den volgenden
dag met volle zeilen langs den zuiderwal opvaren.

' Anders kon ook in den giftbriel van 1362 niet van Poorters
gesproken worden.

Gevangenpoort te Woudrichem.

houder Willem IIT indertijd aan de Kloosterkerk te
's Gravenhage ten geschenke werd gegeven en daaruit
naar hier werd overgebracht.

De zware vierkante toren was voorheen van een
hoogopgaande spits voorzien, die bij de belegering der
stad in 1574 door de Spanjaarden onder Chiappin
Vitelli werd weggeschoten. Deze is toen door eene
kleinere vervangen geworden, doch bij een geweldigen
storm in September 1717 vernield. Sedert is de toren
an eene spits ontbloot gebleven.

Hij wordt geroemd om zijne schoone bouworde en
is ook om de talrijke uit steen gebeitelde koppen?! en
omlijstingen zeer bezienswaard.

Voor eenige jaren is het plat dak van een ijzeren
hek en een minder sierlijken windwijzer voorzien.

Jammer is het, dat de burgerlijke gemeente niet
bij machte is het kunstgewrocht naar behooren te onder-
houden. Er wordt gedaan wat men kan om het voor
verval te behoeden, maar eene algeheele restauratie zou
het Rijk op zich moeten nemen. Het verdiende dit
ten volle. Misschien zorgde de gemeenté dan wel voor
minuutwijzers en een nieuw uurwerk!

Uit de kolossale afmetingen van kerk en toren en
uit hunnen stand aan het uiteinde der stad, wil men
afleiden, dat deze in vroegere eeuwen veel grooter moet
geweest zijn.

Deze meening is niet zonder grond. De bewering

1 .,Afbeeldingen der oude graven,” zegt Oltmans in zijo historischen
roman: et Slot Loevestein in 1570. Hervormde kerk te Woudrichem.
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Van Gorcum werden deze schepen heftig beschoten,
aldus den schijn aannemende of het Hollandsche en dus
vijandelijke schepen waren. Men zal er echter wel voor
gezorgd hebben ze niet te raken! :

Te Woudrichem -gekomen, gingen twee der schepelingen
aan wal, om zich bij den tollenaar aan te melden. 1

Deze man, Hendrik Hoort geheeten, trad in de deur
van de poort en wilde, toen hij onraad vermoedde, haar
sluiten, doch werd door de mannen van Arkel overhoop
gestoken.

De overige schepelingen kwamen toen aan wal, over-
vielen de stad, plunderden ze en staken haar in brand,
terwijl de gevangen Gorcummers door hen in vrijheid
werden gesteld.

Eenige aanzienlijke poorters, waaronder Gerrit en Jan
van der Heijde, Claes de Burghgrave en Jan uyten Kamp,
werden door de overrompelaars medegenomen en een
groote schat door hen buit gemaakt. 2

Hoevele veranderingen sedert dien tijd deze poort ook
hebbe ondergaan en hoeveel fraais zij verloren hebbe,
toch verdient zij met haar overgebleven erker, van beelden
beroofde nissen waarin thans de zwaluw haar nest bouwt,
en ingemetselde steenen kogels, die aan vroegere dagen

van strijd herinneren, altijd nog in eere te worden gehouden.

Nog in onzen tijd is het poorthuis in gebruik geweest
als voorloopige bewaarplaats van misdadigers, thans dient
het alleen nog voor woning van den gemeente-veldwachter.
Vroeger aan het Rijk toebehoorende, is het in 1872 aan
de gemeente door koop overgegaan.

Even binnen de poort, nabij het kruispunt, gevormd
door de Kerk-, Hoog- en Molenstraten, stond voorheen
een torentje, evenals de kerktoren van klok en uurwerk
voorzien, dat in vroeger eeuw deel uitmaakte van toen
daar aanwezige kloostergebouwen.

De geschiedenis meldt, dat te Woudrichem den 13 Fe-
bruari 1419 tusschen Jan van Brabant, den gemaal van
Jacoba van Beieren en haren oom Jan van Beieren, Bisschop
van Luik, een verdrag werd gesloten, waarover de onder-
handelingen, behalve door de hoofdpersonen, door meer dan
honderd, allen met namen genoemde Edelen uit onderscheidene
gewesten, werden bijgewoond. Men vindt aangeteekend, dat
Hertog Jan alhier vertoefde van 8 Januari tot 16 Februari
van gemeld jaar. Naar luid der overlevering had het teekenen
van het verdrag plaats in het bijgebouwtje, dat zich aan
den toren bevond. Ouden van dagen herinneren zich nog,
dat men daarin een zoo goed als vergane lessenaar en dito stoel
toonde, die met het teekenen in verband werden gebracht.

Ook zou Gravin Jacoba op hare vlucht uit den Gentschen
kerker in den jare 1425, zich per rijtuig van Breda naar
Woudrichem begeven hebbende, voor zij zich de rivier
liet overzetten, verblijf hebben gevonden in het vrouwen-
convent.

Langs het torentje waren overkapte banken geplaatst,
waarop vischmarkt werd gehouden. Art. 114 van het uit
126 artikelen bestaande Handvest, den 187" van winter-
maand des jaars 1476 door Jacob, Graaf tot Hoorne,
Heer van Altena, in den naam der H. Drievuldigheid aan
in- en opgezetenen zijner Heerlijkheid verleend en in het
volgende jaar door Vrouwe Maria van Bourgondié gesanctio-
neerd, hield in: , Alle vroonvis, op deses Heers waateren
en visscherijen gevangen, moet eerst te Workum ter Merkt
gebrocht werden, eer sij die elders voeren, op de boete
van 45 schellingen en ook behoudens Stadts-Excijs.”

! Er was pamelijk te Woudrichem van ouds een watertol van voorbij-
varende schepen. Kort daarna, althans voor 1425, werd deze naar Gorinchem
verlegd.

2 In 1855 gaf Dr. J. C. W. Quack, destijds predikant te Brakel, thans emeritus
te Ravestein, hierover eene historische novelle, getiteld : De verhinderde
Wraak, in het licht.

Het schijnt, dat deze bepaling later niet altijd is na-
geleefd, althans bij Resolutie van 22 Februari 1753
vinden Schout en Schepenen van Woudrichem het noodig,
onder bedreiging van gestrenge straffen, hieraan te herinneren.
Hierbij zou wel eene ondeugende opmerking zijn te maken,
maar. .. wij zouden een praatje houden over Oud-Woudrichem,
niet over het tegenwoordige!

Het torentje is sedert 1852 verdwenen, helaas! De
toenmalige gemeenteraad vond, dat het wegens houw-
valligheid gevaar opleverde en... verkocht het voor
atbraak | Misschien was het historisch monument met
geringe kosten te behouden geweest.

Het ,,Kamertje van Jacoba” en de ,,vischbanken’, zooals
zij in den volksmond heetten, vervielen daardoor eveneens.

Evenwel iets is nog van de voormalige kloostergebouwen
overgebleven. Er staat nog een huis, dat door zijn ouden
trapgevel de aandacht trekt, hoezeer het overigens ook
aan den tijdgeest heeft moeten offeren. Daarin is nog
een fraai gebeeldhouwde bedstede, waarop het jaartal
1619 en een eikenhouten schoorsteenmantel uit denzelfden
tijd aanwezig. Is het zeer zeker het oudste woonhuis in
de gemeente, toevallig herbergt het tevens den oudsten
mannelijken ingezetene, den bijna 92-jarigen heer Struik
Dalm, aan wien het in eigendom toebehoort.

Uit een oudheidkundig en architectonisch oogpunt merk-
waardig, zijn voorts eenige gevels uit het laatst der
164¢ en het begin der 179° eeuw, die men aan de Hoog-
straat aantreft, welke dien naam niet ten onrechte draagt,
daar zij als rivierdijk door het stadje loopt.

De meeste dezer gevels dragen het jaartal van hunnen
bouw op sierlijk bewerkte gevelsteenen. Zoo vindt men er:
In den vergulden Helm (1601), In 't Herdt (1601), In
den Gulden Engel (1593), In den Salamander (1606).

Deze staan alle naast elkander.

Aan de overzijde der straat, er tegenover, een van 1603,
waarop de regelen:

Die tijdt is cort die
doot is snel wacht
V van sonden so
doet ghij vel

Daarnaast een met een roofvogel, zonder jaartal, doch
blijkbaar uit denzelfden tijd, en nog een met een wapen
en het jaartal 1615.

Behalve deze vindt men er nog enkele andere.

Het is te betreuren, dat in den loop der jaren aan alle
de schennende hand is geslagen. Vooral de onderste gedeelten
hebben het deerlijk moeten ontgelden. Ook hebben alle, op
eene enkele uitzondering na, den top verloren, die eenmaal
hun schoonste sieraad moet hebben uitgemaakt.

Niettemin genoten zij alle de eer nog zeer onlangs
(29 Oct. 1901) op last van het departement van hinnen-
landsche zaken te worden gephotografeerd, evenals andere
alhier nog aanwezige merkwaardige overblijfselen nit de
oudheid.

Van het oude Stadhuis, dat blijkens den in den voor-
gevel geplaatsten steen in 1592 gebouwd werd en waarop
het stadswapen is afgebeeld, is niets teekenachtigs meer
overgebleven, of het moesten de steenen leeuwen, die men
er voor en de kelders zijn, die men er onder vindt.
Deze gevel toch is na meer dan eene halve eeuw geleden
met witkalk te zijn bestreken, voor eenige jaren met niet
alleen het leelijke maar ook het schoone bedekkende
portlandcement bepleisterd.

Dezelfde kunst(!)bewerking heeft een in de nabijheid
staand huisje ondergaan, in welks overigens aardig trap-
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geveltje, een steen voorkomt, waarop het jaartal 1605 en
eenige attributen, aan het Sint-Jozefsgilde ontleend, zijn
gebeiteld.

Met betrekking tot het hierboven genoemde stadswapen
valt nog op te merken, dat de stad in het bezit daarvan
den 16 Juli 1817 door den Hoogen Raad van Adel werd
bevestigd en het aldus werd omschreven:

. ,Ben schild van goud beladen met twee geaddosseerde
zalmen van keel (rood), hangende aan een dorren boom
in zijn natuurlijke kleur.”

de geschiedenis der oude veste te schrijven — waartoe on
trouwens genoegzame gegevens zouden ontbreken —- doch
voornamelijk om eenige op zich zelf staande, niet algemeen
bekende historische en plaatselijke bijzonderheden mede te
deelen en een bijschrift te leveren naar aanleiding van de
reproductie’s naar photo’s, die dit artikel mogen vergezellen.
Mochten beeld en woord er iets toe bijdragen om de
belangstelling en den eerbied voor de gedenkteekenen uit
een grijs verleden levendig te houden en aan te wakkeren!
Sylvesteravond 1901.

Veer tusschen Woudrichem en Loevestcin. 1
(Naar eene opname van den amateur-fotograaf G. NIJSSE.)

Ter zijde van het Stadhuis staat een poortje, dat vroeger
toegang tot een tuin verleende, met het opschrift Anno 1611
en een wapen, dat naar men beweert het wapen der familie
De Witt is. De bevestiging hiervan wordt gaarne aan
heraldici overgelaten.

Ten slotte mag niet onvermeld blijven, dat even buiten
de vesting, doch op het territoir dezer gemeente, in een
gebouwtje een gevelsteen wordt aangetroffen, die zich
oorspronkelijk daarin niet bevond, maar van een huis, mede
aan de Hoogstraat staande, doch sedert tientallen van jaren
gesloopt, afkomstig is. Op dezen steen is een burchttoren
uitgehouwen met het opschrift Altenae 1601. Het is meer
dan waarschijnlijk, dat deze afbeelding eene voorsteiling
is van het nog op het laatst der 179¢ eeuw bestaande
overblijfsel van het slot Altena, dat in 1393 verwoest
werd. Immers de reeds genoemde v. Gouthoeven zegt in
zijn aangehaald werk (uitgave 1624): ,Tot Altenae siet
men noch eenen ouden toorn, staande op eenen heuvel, 1
sijnde hier eertijds een sterk slot geweest, 't welk an. 1393
van Hertoge Aelbert van Beijeren swaerlijck werd belegert,
doe de ballinge, die de Joffr. Aleyd van Poelgeest doot
geslagen hadden daerop vertrocken waren’ (lees: daarin
de wijk genomen hadden).

Hiermede willen wij eindigen. Het was niet onze bedoelng

1 Nog in onze dagen als de Altenasche Heuvel bekend en op korten
afstand van het dorp Almkerk gelegen.



