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In uw regio @@

“Het vee werd naar Den Bol ge-
bracht en ging daar aan boord”

Vorig jaar vertelden de broers Adrie en Cees van Tilburg uit
Rijswijk in deze krant dat hin opa in vroeger tijden al met de
Bossche (stoom)boot vanuit Rijswijk naar Rotterdam voer om
daar op de markt fruit te verkopen. Over de stoomvaart in
deze regio is een nieuw boek verschenen en drie streekgeno-
ten halen herinneringen op aan de Bossche boot.

door Ronald Veuger

ALTENA - “Even voorbij het
Dijkje in de richting van
Woudrichem was Den Bol, de
aanlegplaats voor onder meer
de Bossche en Heusdense
boot. F. Baks had er zijn veer-
bedrijf”, schrijft Teus van Til-
borg in zijn boekje ‘Andel,
Giessen en Rijswijk in oude
ansichten deel 3. En toen het
balletje over dit artikel over de
Bossche boot begon te rollen
zei Jan Baks uit Rijswijk door
de telefoon: “Ja, dat was m'n
opa!” En dat hij het nodige
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over de geschiedenis van de
regio weet, wordt al geillus-
treerd door de formidabele
hoeveelheid boeken die hij en
zijn vrouw Ank hierover in
huis hebben.

Jan: “Opa had een boerderij
pal achter de dijk net voorbij
dn dikken bédm richting
Woerkum. Hij had daar ook
een flink stuk land én daar
vlakbij de aanlegsteiger waar
de stoomboten konden aan-
meren. Eén van zijn zoons,
Gijs, onderhield daarvoor een
soort bodedienst. Hij ging met
z'n hondenkar langs bij ieder-

Deze foto van de stoomboot ‘Stad Rotterdam’

van rederij Van der Schuyt uit Den Bosch is van

Goof Vos uit Wijk en Aalburg. Inzet Zeger van Herwijnen:
“M’n opa ging met regelmaat met de Bossche boot naar

de veemarkt in Den Bosch.”

Deze foto uit de mobilisatietijd komt uit de verzameling van Teus van Tilborg uit Andel. Inzet Jan Baks: "Het
deed me wel wat toen ik rond 1970 zelf meehielp om de steiger te slopen.”

een die wat richting Rotter-
dam of Den Bosch had te ver-
voeren en verzamelde zo de
vrachten die met de boot mee
moesten. Hij bracht met die
kar alles naar het depot, het
houten keetje op de steiger.
Nee, ik heb mijn opa zelf nooit
gekend maar de overlevering
van opa, vader op zoon, heeft
prima gewerkt, want het deed
me toch wel wat toen ik rond
1970 zelf meehielp om de stei-
ger te slopen.”

Graanbeurs

De Bossche boot bracht velen
naar Den Bosch en Rotterdam
om zaken te doen, maar som-

migen brachten ook ongeluk
mee naar huis. En daar kan
Zeger alias Ees van Herwijnen
uit Uitwijk over meepraten.
Nee, hij heeft het zelf niet
meegemaakt, maar hij kan
weél bogen op een onuitputte-
lijke en vooral uitstékend ge-
informeerde bron.

Zeger: “Mijn grootvader, ook
Zeger, was van 1887. Opa was
behalve boer, vooral 6ék wat
je tegenwoordig een netwer-
ker noemt. Hij was bijvoor-
beeld ook bezig met de op-
richting van de bank, van de
melkfabriek, nou noem maar
op. Door die contacten wist hij
veel en hij vertélde me ook

vaak dat hij met regelmaat
naar de veemarkt in Den
Bosch ging. Het vee werd dan
naar Den Bol in Rijsik gebracht
en ging daar aan boord. Ook
een oom van opa Zeger, Cor-
stiaan van Herwijnen, ging re-
gelmatig met de Bossche boot
mee, maar dan de andere kant
op. Naar de graanbeurs in Rot-
terdam. Maar, in die tijd stier-
ven vooral in de grote steden
veel mensen aan cholera of
tyfus. Daar heeft hij cholera
opgelopen waaraan hij in 1880
overleed. De boot was volgens
m'n opa zéker een uitkomst,
maar hij bracht dus ook wel
eens ellende mee terug.”

“Toen we de Noord opdraaiden
nam de wind haar hoedje mee”

De Bossche boot is voor velen uit de regio iets uit een ver
verleden. Dat geldt niet voor Corrie Vierhuis-Struik (1935)
want met haar leeftijd en dankzij een kwiek gestel én geheu-
gen, kan ze over de tripjes met die boot vertellen alsof ze
vorige week nog aan boord is geweest.

WOUDRICHEM - “lk ben hier
in Woerkum geboren. Mijn
vader was riviervisser en door
de week veelal van huis. Mijn
moeder had een zus in Alblas-
serdam en bij haar gingen wij
dan, als vader door de week
van huis was, met de Bossche
boot naar Alblasserdam om
daar een paar dagen te loge-
ren. ‘Wij’ dat waren mijn
moeder, mijn twee oudere
zussen Dina en Riet, en ik. lk
was de jongste en nog maar
een kleuter maar ik heb het
allemaal nog haarscherp op
m'n netvlies staan. Velen kon-
den toen niet met vakantie,
maar wij gingen helemaal
naar Alblasserdam. Logeren!
We wachtten dan bij m'n opoe

die op de Rijkswal woonde, en
als de stoomboot met z'n
blauwe vlag vanaf Loevestein
dan de aanlegsteiger bij de
Waterpoort in zicht kreeg blies
hij een keer ten teken: ieder-
een klaarstaan! Dan riep m'n
moeder: ‘Vooruit, we moeten
weg, want de boot komt er
aan!" en gingen we op een
holletje naar de steiger. Aan
boord nestelden ons dan be-
haaglijk in de kajuit. Er ging
veelal ook vracht mee. Chiel
Smits was hier de walbaas en
hij zorgde ervoor dat de vracht
aan boord kwam. Dat liep uit-
een van balen met van alles
en nog wat, stukgoed en ka-
zen. Daarover zei m'n moeder
dat we nooit geen kaaskorstje

mochten eten, ‘want je ziet
het: daar kunnen de honden
tegenaan geplast hebben!”

Samen

“Hoe de route precies liep
weet ik niet meer, maar dat
we aanmeerden in Dordrecht
kan ik me nog wel goed herin-
neren. Zo'n vaartocht duurde
toch wel even en mijn zussen
en ik gingen graag ook wel
eens aan dek om een luchtje
te scheppen. En toen we net
vanaf Dordrecht een keer de
Noord opdraaiden blies een
windvlaag het hoedje van m'n
oudste zus van dr hoofd.
Hoedje overboord! Maar geen
nood, de schipper stopte even
en de dekknecht viste het
hoedje weer uit het water.”

Ze had deze herinneringen zo
graag samen met haar zus
Riet willen opdissen en ze
hadden zich er samen ook al
op voorbereid. Helaas, Riet

Op deze foto van Bas van Straten uit Woudrichem ligt de ‘Stad
Heusden’ aangemeerd bij de Waterpoort in Woudrichem.

heeft eind vorig jaar een her-
senbloeding gekregen met als
gevolg dat ze niet meer kan

Corrie Vierhuis-Struik staat op dezelfde plek
waar nu onder meer de boten van Riveer

praten. Maar, in de woorden
van Corrie klinken de woorden
van haar zus Riet door,

afmeren. “Als de stoomboot vanaf Loevestein de bocht
om kwam, blies de schipper een keer op de fluit.”
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Nieuw boek
over oude
stoomvaart

ALTENA - In de Noord-Bra-
bander, een destijds in Den
Bosch uitgegeven krant,
van zaterdag 17 maart 1832
staat over een voorval op
de vrijdag daarvoor: ‘Wij
vernemen dat Hunne Ko-
ninklijike Hoogheden de
beide prinsen heden mor-
gen uit ‘s Hage met de Ko-
ninklijke stoomjagt zijn
vertrokken, welke uit hoof-
de van het lage water te
Veen zal blijven, waarnaar
Hoogstdezelfde met de
stoomboot Julia naar deze
stad zullen vertrekken.

Het is wat stijf Nederlands,
maar de strekking is duide-
lijk. De latere koning Wil-
lem Il en zijn jongere broer
Frederik zijn met het ko-
ninklijk jacht in Veen ge-
strand en worden door de
Julia, die tussen Gorinchem
en Den Bosch een lijndienst
onderhoudt, de helpende
hand toegestoken.

Zomaar een voorval dat
00k is te vinden in het boek
van Aart Bijl ‘Gorinchem,
knooppunt in het reizigers-
vervoer over water 1825-
1935’ dat dinsdag - hoe toe-
passelijk - aan boord van
de veerboot Gorinchem VIII
is gepresenteerd.

Aart Bijl, historicus en pu-
blicist, heeft al een aantal
boeken op zijn naam staan
waarin vaak twee thema's
centraal staan: water en
vervoer in vroeger tijden.
Zo werd in 2009 zijn boek
‘De tijd van de stoomboot-
diensten’ uitgegeven.
Daarin belicht hij de op-
komst van het massaver-
voer in de periode 1825 tot
1950. In dit nieuwe boek
zoomt de auteur in op Go-
rinchem, dat door de ideale
ligging in het passagiers-
vervoer over water gedu-
rende meer dan een eeuw
als een belangrijk knoop-
punt fungeerde. Een van
die lijndiensten was die
tussen Den Bosch en Rot-
terdam, de zogenaamde
Bossche boot. Ook al uit de
vele afgebeelde adverten-
ties die rederijen destijds in
de dagbladen plaatsten
blijkt dat er in onze regio
langs de Maas opstap-
plaatsen waren in Aalburg,
Wijk, Veen, Andel (2x), Rijs-
wijk, Woudrichem, Sleeu-
wijk en Werkendam.

Met een gedegen doch ple-
zierige pen neemt Bijl je bij
de hand om je door de tijd
van dit nostalgische feno-
meen bij uitstek te leiden.
Daarbij kan saaiheid gauw
op de loer liggen. Zo niet
hier. Dat wordt niet in de
laatste plaats ook voorko-
men door de talrijke fraaie
illustraties en een aange-
name vormgeving.
Gorinchem, knooppunt in
het reizigersvervoer over
water (1825 - 1935) ISBN/
EAN 978-90-824240-1-0;
128 pagina’s. Auteur: Aart
Bijl. Prijs € 19,95.



