am VIARKAN WOERKUMMERS

“Ik ben er mee opgegroeid. Mijn ouders waren altijd al
aclief voor de voetbalclub. Dat was in die tijd een arme

vereniging. De lootjes voor de verloting. werden bij ons ..
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aan tafel gerold”, vertelt ze. Jannie werd geboren in'de
Molenstraat: “Daar weet ik niets meer van. Ik ben opge-
groeid in de Bagijnestraat. Mijn vader had daar een
loodgietersbedrijf. Het was een gezellige buurt, het
schooltje stond verderop en er was altijd wat te doen op
straat. Tussen de middag kwam iedereen bij ons voor op
de stoep zitten, als het een beetje weer was. Ik kom uit
een gezin met een bijzondere samenstelling. Ik heb één
zus, maar het gezin was veel uitgebreider. Mijn moeder
nam haar twee broers en twee zussen en een zieke vader
in huis, net na haar trouwen. Eigenlijk zijn het mijn
ooms en tantes, maar voor mijj zijn het broers en zussen.
Ik ben een familiemens. Heel de familie woont in
Woudrichem, dat is echt fijn.”

Vragende legpuzzels :

Jannie ontmoette haar man Bep in 1950. “Het was wel
even wennen voor hem bij ons thuis. Hij wist niks van
voetballen en bij ons ging het over niets anders. Bep
wist bij wijze van spreken niet of een voetbal vierkant of
rond was. Maar ja, hij ging met mij, dus of ie nou wilde
of niet, hij rolde in de voetballerij. Hij heeft zelf ook nog
een jaar gevoetbald, maar het was echt niet zijn sport.
Hij heeft jaren in het bestuur gezeten van de voetbalver-
eniging en samen hebben we achttien jaar de Bolwerk-
koerier gedaan.” Het bestuurswerk vergde veel vrije
tijd. Jannie: “Mijn man was vaak ‘s avonds weg. Nu ben
ik de hort op. Bep klaagt er weleens over dat hij ‘s
avonds alleen zit. Maar dat meent hij niet hoor. Hij staat
vierkant achter het vrijwilligerswerk.” Jannie heeft twee
hobby’s: handwerken en puzzelen. “Al ik ‘s avonds
thuiskom, kan ik het niet laten nog even te puzzelen.
Zo'n onafgemaakte puzzel op de keukentafel vraagt er
om afgemaakt te worden. Vooral als ik weet dat ik er de
volgende dag niet vroeg uithoef, ga ik er voor zitten.”

Regelneef
“Het vrijwilligerswerk begon bij de allerkleinsten op de
créche in de Veste. Daar ben ik mee gestopt, toen iE de
leeftijd van een oma kreeg. Eigenlijk is dat geen reden
om er mee op te houden; de kleintjes vinden oma'’s ook
erg leuk als leidster. En omgekeerd natuurlijk. Inmid-
dels ben ik zelf oma van drie kleinkinderen, waarvan de
jongste alweer tien jaar is. Ik weet uit ervaring hoe leuk
het is om écht oma te zijn. Het werken met de jeugd
houd je jong. Tk ben jaren meegegaan op de jeugdkam-
en, dat was altijd weer gezellig.” Al dertig jaar is Jannie
estuurslid van het Ro(fe Kruis. Het werk varieert van
het schenken van koffie tijdens bloedopname-avonden
tot het organiseren van de jaarlijkse bootreis voor min-
dervaliden en 65 plussers. “Het is best een hoop gere-
gel”, vertelt Jannie. “leder jaar organiseer ik de collectes
voor het Rode Kruis. Er zijn alleen in Woudrichem en
Oudendijk al 25 vrijwilligers nodig om te collecteren.
Als er iemand ziek is of vakantie heeft, dan is het een
hele klus vervanging te zoeken. Daar maak ik me soms
zorgen over. Ik hoop dat ik dit werk nog heel lang kan
blijven doen. Er zijn wel jongeren die vrijwilligerswerk
doen, maar de meesten hebben een baan en haken na
een poosje weer af.
Het werk komt vooral op de ouderen neer. Daarom ben
ik ook zo blij met m'n autootje. Ik zou nu echt niet alles
meer op de fiets kunnen doen. En mijn huishouding is
ook gemakkelijk. We wonen vanaf 1995 aan de Kastan-
jelaan in een comfortabel huis, waar ik geen trap meer
hoef te lopen en dat scheelt veel. Hoe het in de toekomst
moet, weet ik niet. Wat als de volgende generatie geen
tijd meer heeft voor het vrijwilligerswerk? Wordt alles
dan overgenomen door een compuler?”

Lemmenskamp

Twintig jaar lang was Jannie actief in de Hervormde
Dames Club: “Je bezoekt ouderen en gaat op kraambe-
zoek. Dat laatste is altijd erg leuk. Je komt nog eens er-
gens. Er zitten ook minder leuke kanten aan hel werk.
Als je bijvoorbeeld op bezoek moet bij ernstig zieken of
bij de nabestaanden van iemand die pas overleden is.
Het is moeilijk, maar ook heel dankbaar werk.” Al vanaf
de oprichting van verzorgingshuis De Lemmenskamp
in 1972 is Jannie er te vinden. “Ik help mee bij de maaltij-

door de gemeente Woudrichem in het zonnetje gezet; ze ontvinf.de Vrijwil
1999. Alleen al in de provincie Brabant zijn er 400.000 vrijwil

mensen zou de huidige maatschappij niet functioneren. Als al het vrijwilligerswerk
door betaalde krachten zou worden gedaan, zou het onbetaalbaar worden.

Door: Paula Jorritsma

Jannie Viveen-Kool

Bestaan ze nog, Woerkummers die iedereen in het stadje kent? Het is een uitstervend
ras aan het worden. Niet alleen in Woudrichem, ook in andere plaatsen lijken markante
persoonlijkheden steeds zeldzamer te worden. En dat is jammer; ze geven een dorp of
stad een identiteit, een gezicht. In de serie ‘Markante Woerkummers” worden bijzonde-
re persoonlijkheden uit Woudrichem belicht, zowel jonge als niet meer zo jonge men-
sen, nog wonend in het fraaie vestingstadje of inmiddels verhuisd. De markante
Woerkummer van deze week is een vrouw die zich zolang ze zich kan herinneren al in-
zet voor het vrijwilligerswerk. Jannie Viveen-Kool (1933) werd hiervoor a
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den. We dekken de tafels en brengen de mensen naar de
eelzaal. Na het eten brengen we ze terug en maken een
j i soneel tegenwoordig-geen tijd-
‘meer voor. Ze krijgen maar weinig tijd om een kamer
schoon te maken en dan moeten ze hard werken om het
klaar te krijgen. Even bijpraten, schiet er dan vaak bij
in.” Eens per week gaat Jannie handwerken in De Lem-
menskamp: “Vroeger werden er prachtige dingen ge-
maakt bij het ‘welfarewerk’. Nu is dat veel minder. De
bewoners van De Lemmenskamp zijn lang zo vitaal niet
meer als vroeger. Mensen willen tegenwoordig zo lang
mogelijk zelfstandig wonen en komen op veel oudere
leeftijd in een verzorgingshuis terecht. Dat was vroeger
heel anders. In de jaren zeventig had je bewoners van
amper 65 jaar.” Naast het werk voor de gemeenschap
Eaat Jannie iedere morgen trouw een bakje koffie drin-
en bij haar zuster van 81 die in een aanleunwoning
woont. “Daar rekent ze echt op. Niet dat ze vereen-
zaamt, gelukkig krijgt ze nog genoeg mensen over de
vloer. Maar ze heeft geen kinderen en dan kan het toch
weleens stil worden. Ik heb in mijn leven ondervonden
dat mensen zonder kinderen anders zijn dan mensen
met kinderen. Logisch natuurlijk, als je geen kinderen
hebt, ben je uiteindelijk op jezelf leruggeworpen.”
Jannie en Bep hebben twee kinderen: Albert-Jan en Jaap.

Geheimzinnig

Het was een grote verrassing toen ze afgelopen jaar de
Vrijwilligersprijs kreeg. Bescheiden als ze is, had ze
nooit gedacht Jat ze voor deze prijs in aanmerking zou
komen. “Ik kreeg een brief van de gemeente, waarin ik
werd uitgenodigd voor een gezellige bijeenkomst in het
gemeentehuis. Ik vroeg me wel af waarom het ging,
maar daar werd behoorlijk geheimzinnig over gedaan.
Mijn man was wel op de hoogte, maar liet niks los. Een
week later stonden we op het punt naar het gemeente-
huis te gaan. Bep trok gewoon een vest aan. “Zou je niet
een colbert aantrekken?’ vroeg ik nog verbaasd. ‘Nee
hoor’, antwoordde hij laconiek. "Het is toch gewoon een
gezellig samenkomen?” Wat een toneelspeler die man!
Toen ik in het gemeentehuis kwam en allemaal familie
en bekenden zag zitten, begon het me te dagen. Ik voel-
de me zeer vereerd met de prijs. Alhoewel ik eigenlijk
vind dat mijn moeder ‘m nog veel meer verdiend heeft.
Ze heeft zich tot op het laatst toe altijd ingezet voor de
gemeenschap.” Jannie kreeg een tinnen bord, gemaakt
door Jaap Hartman en vijfhonderd fulden. Burgemees-
ter Worrell drukte haar op het hart dit geld nu eens echt
aan haarzelf uit te geven. “Dat heb ik ook gedaan”, ver-
telt ze, Trots laat ze een ring met een briljantje zien: “Die
wilde ik allang hebben, maar f'a, dat geld geef je niet zo
snel aan jezelf uit. Ik geef het liever aan een ander.” Het

geheim van Jannie Viveen-Kool voor een leven lang
vrijwilligerswerk? “Ik kan erg veel hebben van jonge en
van oude mensen. En ik voel me zelf helemaal nog niet
oud!”

Jannie Viveen-Kool.



