\ ANTE WOERKUMMERS

Ad Ros

| verenigingen.

Ad Ros werd geboren in |Ouderkerk aan de IJssel.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zat Ros zijn vader in
het verzet. Toen de grond in Ouderkerk hem te heet on-
der de voeten werd, moest de familie vluchten voor de
bezetter. Ze kwamen terecht in Meeuwen, maar konden
daar niet lang blijven. Het dorp lag in de frontlinie en de
bewoners moesten evacueren. Ros: “Zo kwamen wij in
’44 in Woudrichem terecht. We zaten bij mensen die in
een huisje woonden onder aan de Rauschenhol in de
vesting. Na de oorlog bleven we in Woerkum wonen. In
’49 verhuisde mijn familie naar Geertruidenberg, maar
ik bleef hier. Tk ontmoette hier mijn vrouw en ben ge-
trouwd op Slol Loevestein, waar mijn schoonvader
werkte. Daar is ook mijn oudste dochler geboren. In
september ‘52 zijn we in Woerkum gaan wonen op de
Hoogstraat. In ’57 verhuisden we naar de Prins Willem
van Oranjestraat. Ik was lastechnicus en voor mijn werk
verhuisden we in 1960 naar Rotterdam. Die verhuizing
viel tegen. Ik kon Woerkum niet loslaten, ik bleef bij-
voorbeeld lid van de voetbalclub in Woudrichem. Twee
jaar later vond ik ander werk, waardoor we terug kon-
den naar Woerkum. Maar toen was er geen huis be-
schikbaar. Tot ‘66 moesten we wachten. We kwamen te-
recht in de Jettebosstraat, waar we nu nog steeds wo-
nen. We zijn niks slechter van de periode in Rotterdam
geworden. Je leert waarderen wat je hebt achtergelaten,
omdat je het verschil met ergens anders kent.”

Kantineslaper

“lk heb achttien jaar in het bestuur van de voetbalclub
gezelen, waarvan drieénhalf jaar als voorzitter. Zelf heb
ik ook gevoetbald. Later organiseerde ik de competitie
voor 23 veteranen elftallen en zat in de tuchtcommissie
van de KNVB in Dordrecht. Daarvoor moest ik heel
West Nederland afreizen. In die tijd was ik geen avond
thuis. Dat ik zoveel weg was, vond mijn vrouw niet al-
tijd even leuk. Al stond ze wel vierkant achter me. Toen
ze het een keer zat was, haalde ze eens een rottigheidje
uit door de voetbalclub om half een ‘s nachts te bellen
met de mededeling dat de bestelauto met bed erin voor
de deur stond. Kon ik mooi in de kantine slapen. Dat
was eigenlijk ook wel te gek, tot zo laat vergaderen. Ik
had best een druk leven. Om half vijf kwam ﬁ( thuis van
mijn werk, ging rapporten schrijven, om vijf uur eten en
cen half uurtje later weer de auto in om voor de KNVB
op pad te gaan. Op zaterdag was ik altijd op het voetbal-
veld te vinden. De zondag was voor mijn kinderen. Hoe
moeilijk het soms ook was om je dan uit te luie stoel te
hijsen; we gingen iets leuks doen. Lekker naar het bos of
het strand.”

Napoleon

Toen de voetbalvereniging eind zestiger jaren moest
verhuizen naar nieuwe velden, was daar veel geld voor
nodig. Er werden allerlei ludieke acties op touw gezet.
Ik heb toen een soort fancy fair opgezet. Het was nogal
een carnavalesk gebeuren. Tk liep er voor joker bij als
Napoleon met een grote steek op mijn hoofd. Het sloeg
enorm aan. In 1970 werd de carnavalsvereniging opge-
richt, maar daar zat ik verder niet in. Ik ben helemaal
geen carnavalsmens. Bovendien was ik lid van de
christelijke toneelvereniging ‘De Vriendenkring’ en dat
ging in die tijd echt niet samen. Dat is nu wel veranderd,
hoor. Samen met mijn vrouw ben ik 38 jaar lid van de to-
neelvereniging geweest. Op den duur was het steeds
lastiger de repetities en uitvoeringen in te passen in ons
leven.

We trokken er veel op uit in onze kampeerauto en die
vakanties moest je dan wel zo plannen dat het uitkwam
met het speelschema van ‘De Vriendenkring.”

Willem Alexander

Woudrichem vindt hij prachtig. Iij legde belangrijke
gebeurtenissen vast op film en werd een soort ‘gemeen-
te-filmer’. Ros: “Ik ben een echte filmgek. Boven staan

Bestaan ze nog, Woerkummers die iedereen in het stadje kent? Het is een
uitstervend ras aan het worden. Niet alleen in Woudrichem, ook in andere
plaatsen lijken markante persoonlijkheden’steeds zeldzamer te worden. En
dat is jammer; ze geven een dorp of stad een identiteit, een gezicht. In de
serie ‘Markante Woerkummers’ worden bijzondere persoonlijkheden wit
Woudrichem belicht, zowel jonge als niet meer zo jonge mensen, nog
wonend in het fraaie vestingstadje of inmiddels verhuisd. Deze week een
man die niet geboren is in Woudrichem, maar er desalniettemin zijn hart
aan verpand heeft: Ad Ros (1930). Hij introduceerde zonder voorbedachte
rade het carnaval in Woerkum en is zijn hele leven al actief voor allerlei
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58 banden van drie uur en 60 filmrollen van een half
uur. Ik verzamel ook films. De oudste is van ’36. Vanaf
‘66 ben ik zelf gaan filmen. Natuurlijk ben ik een ama-
teur, maar ik heb wel allerlei cursussen gevolgd om
mijn techniek te verfijnen. Het filmarchief uit Eindho-
ven heeft al gevraagd of ze films van mij kunnen krij-
gen. Maar dat wil ik niet. Ze gaan naar mijn jongste
dochter, die is ook helemaal filmgek. Voor de gemeente
Woudrichem heb ik de herbouw van de molen gefilmd:
van de cerste tot de laatste steen. Het was ook bijzonder
het afscheid van dokter Van Walree en burgemeester
Voster te filmen. Vanaf het moment dat de graafwerk
zaamheden bij de historische haven zijn begonnen tot
de opening door prins Willem Alexander heb ik ge-
filmd. Als enige filmer mocht ik de tent binnen voor de
genodigden, waar de prins sprak. De rest van de pers
moest buiten wachten.”
A

Woerkums gevoel
“Tk heb mijn hele leven overal op en in gezeten. Nu ben
ik ‘alleen” nog secretaris van de.NKC, de Nederlandse
Kampeerauto Club. Het organiseren kan ik niet laten.
Dat zit er al van jongs af aan in en gaat waarschijnlijk
ook nooit meer over. Het is prachtig werk. Alleen gaat er
wel een hoop tijd in zitten. Per week ben ik alleen al aan
de administratie zo'n vijftien tot twintig uur kwijt en
dan nog eens de vergaderingen. We hebben 9000 leden.
Binnen Europa zijn we de grootse kampeerauto-club. Er
zijn zo'n 45.000 kampeerauto’s in Nederland. Vroeger
bouwden mensen ze vaak zelf. Ik heb er zelf ook drie in-
gebouwd, hier achter in de tuin. Nu rijden er veel fa-

rieckswagens rond. De club viert volgend jaar het 25-ja-
rig jubileum. We hopen dal te vieren in Woudrichem,
gecombineerd met de Visserijdagen van 2001. Voorheen
stonden we met de kampeerwagens op het terrein waar
nu de historische haven ligt, nu kunnen we op het ter-
rein voor de camping staan. De gemeente heeft trou-
wens veel voor de club gedaan. Op de het parkeerter-
rein bij de Maaspunt zijn de eerste “vrije plaatsen’ voor
kampeerwagens in Nederland. Hier mogen kampeer-
wagens gratis overnachten. De NKC streeft ernaar dit
soort vrije plaatsen overal in Nederland te vestigen. Met
een kampeerauto heb je helemaal geen kampeerterrein
nodig. Aﬁe faciliteiten zijn aan boord. Vooral voor oude-
ren zijn de vrije plaatsen een uitkomst; die zoeken het
vertier van de campin;];( vaak niet. In september wordt
er door de NKC in Valkenburg op de Cauberg een reti-
nie-weekend georganiseerd, waar zo'n 700 kampeerau-
to’s worden verwacht. Daar gaat heel wat geregel aan
vooraf. Na afloop van zo'n happening zijn mijn vrouw
en ik zelf hard aan vakantie toe: lekker er op uit met de
kampeerwagen. Het fijnste van weggaan is thuiskomen.
Ik noem het mijn Woerkumse gevoel: of we nu over de
dijk rijden of over de Almkerkseweg, ineens doemt daar
de toren op. En dan zijn we weer thuis. Nee, ze moeten
me hier wegdragen, eerder ga ik vrijwillig niet uit
Woerkum weg!”

Ad Ros in zijn werkkamer.




