MARKANTE WOERKUMMERS

“Vroeger was er nog gezelligheid. Je kende iedereen, het
was een echte gemeenschap in Woerkum. Nu moet je
een hond hebben, wil je nog eens een praatje maken op
straat. Ik heb jarenlang een prachtig hondje gehad. Hij
was zoals het hondje van de hoofdpersoon uit het boek
‘De Waterman’ (geschreven door Arthur van Schendel).
“Alleen te vertrouwen voor den baas en wie van den
baas vertrouwd werd, een hond voor een enkel
mensch.” Dat beest liep me overal achterna en als ik ging
varen, ging tie altijd mee.”

Dickie Dik

“Als kind speelden we op de wallen. Er liepen toen nog
geen schapen. Dat mocht eigenlijk niet, op het gras spe-
len, maar dat deden we natuurlijk' wel. In de winter
haalden we emmers waler en maakten daarmee de
Rauschenhol nat. Die vroor dan op en dan had je een
prachtige ijsbaan. Met de slee kwamen we tot in de
Kerkstraat toe. Dat kan nou niet meer. Voor zevenen ‘s
ochtends is de pekelwagen al langs geweest. Ik was een
kind toen het oorlog werd. In het begin was het allemaal
erg spannend. De Duitsers waren voor de kinderen heel
vriendelijk. Overal op de wallen gingen we hutten bou-
wen. Dat vonden ze best. Maar later werd het slechter;
de oorlog was geen kinderspel. Als kind haalde ik altijd
kattekwaad uit. We gingen weleens ‘agentje pesten’. Op
een keer stonden we vanaf de molenwal, Dickie Dik, de
sluiswachter uit te jouwen. En wij maar denken dat ie
wel zou gaan razen en tieren. Maar dat deed ie helemaal
niet. Hij was wel in overheidsdienst, maar geen politie-
agent, zoals wij dachten.”

Krib

“Na de lagere school ging ik naar de ambachtsschool in
Gorinchem. Mijn eerste werk was bij machinefabriek
Baan Hofman. Toen moest ik in dienst. Dat was toen
twee jaar. Ik zat bij de technische dienst. Daarna werkte
ik bij de Vries Robbé. Ik had het er niet echt naar mijn
zin. Toevallig hoorde ik dat er een matroos werd ge-
vraagd op een schip, met woning. Ik woonde bij mijn
ouders in en wilde trouwen, dus een eigen woning was
welkom. Ik had net zoveel verstand van varen als een
koe van koffiezetten, maar ik werd toch aangenomen.
De avond van de bruiloft werden mijn vrouw en ik al
aan boord verwacht. Dat hebben we niet gedaan. De
volgende dag was vroeg zat. Het was een sleepschip. De
schipper was een man van weinig woorden. Hij legde
me zo ongeveer niets uit over hoe alles in zijn werk ging
op zo'n sleepschip. Op een gegeven moment kreeg ik
opdracht het anker te laten zakken. Dat deed ik dus.
Raakte dat ding helemaal verward in de strangen (ka-
bels) van de - sleepboot. Mens, wat een ramp!
Uiteindelijk heb ik vijf jaar gevaren, eerst als matroos en
later als schipper. Het was mooi werk, maar er waren
ook nadelen. Toen mijn oudste geboren werd, hoorde ik
dat pas twee dagen later. Tk zat in Duitsland en mijn
vrouw lag in het ziekenhuis in Utrecht. Het was slecht
weer en ik moest zo snel mogelijk bij het schip zien te
komen om naar huis te kunnen varen. In een klein roei-
bootje voer ik samen met een matroos, een gewezen pa-
stoor, naar het schip. We hadden moeite om langs een
krib te komen en die matroos zat allemaal te bidden:
‘Here, help ons om de krib heen’. Daar moest ik wel om
lachen.”

Zandjakker

“Ik ben gestopt met varen toen ik bij een ongeluk in de
zeehaven van Dordrecht een oog kwijtraakte. Toen zijn
we teruggegaan naar Woerkum. We kwamen te wonen
in een houten noodwoning aan het eind van de
Koepoortstraat. Later ben ik gaan werken als aflosser o
schepen. Ik heb ook een jaar een eigen scheepje gehad,
een zandjakker. De motor draaide twee keer in de soep
en toen was dat avontuur voorbij. Omdat er toch brood
op de plank moest komen, ben ik aan de slag gegaan bjj
De Haan. Dat heb ik tien jaar gedaan. Eerst in
Gorinchem en later in Dongen. Tot de baas wilde dat ik
in Dongen ging wonen. Daar wilde ik niet aan; daar is
helemaal geen water! Tk kwam terecht op de rondvaart-
boten van Sam Bax en later bij Piet en Peet van ‘t veer.
Na een tijdje was ik het zat en werd beheerder van het
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Bestaan ze nog, Woerkummers die iedereen in het stadje kent? Hel is een
witstervend ras aan het worden. Niet alleen in Woudrichem, ook in andere
plaatsen lijken markante persoonlijkheden steeds zeldzamer te worden. En
dat is jammer; ze geven een dorp of stad een identiteit, een gezicht. In de
serie ‘Markante Woerkummers’ worden bijzondere persoonlijkheden uit
Woudrichem belicht, zowel jonge als niet meer zo jonge mensen, n0g
wonend in het fraaie vestingstadje of inmiddels verhuisd. Deze week gaat
het over een geboren verteller, een man met een passie voor water en alles
wat Woerkums is, een drijvende kracht achter het carnaval: kortom een
Woerkummer in hart en nieren. Jan Pip(peling), geboren op de Vissersdijk
in 1932 en anno 2000 woonachtig aan de Baginestraat,
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oude cultureel centrum op de Vissersdijk. Daarnaast be-
gon ik een tijdje later met een rondvaartboot en restau
rantje, In den Parlenvinker. Dat had ik veel eerder moe-
ten doen, dat was echt mijn roepinﬁ. Bij al het verande-
ren van werk heb ik steeds gedacht, het zal wel weer
goed komen. En dat was ook zo.”

Koffietafel

“Het cultureel centrum heb ik twaalf jaar gedaan. Tot
het te druk werd om én het centrum én de rondvaart-
boot te doen. Toen ben ik gestopt met het cultureel cen-
trum. Tot vorig jaar augustus was ik eigenaar van In den
Parlevinker. We vierden er altijd Kerst met onze vijf kin-
deren en tien kleinkinderen. Vorig jaar zaten we voor
het eerst ergens in een restaurant. Dat was eigenlijk he-
lemaal niet gezellig. Op de rondvaartboot konden we
z0'n 50 man herbergen. In het cultureel centrum wel 200
tot 250 mensen. We hebben heel wat meegemaakt daar.
Zo hadden we eens een Turkse bruiloft. Dat was
prachtig. Er kwamen 250 man op af. Overal kwamen ze
vandaan. Ze namen ook hun kinderen mee. De klein-
sten werden gewoon jafgegeven bij mensen in de
Kerkstraat. De Turken belden aan en vroegen of de
mensen een slaapplaats hadden voor hun baby. Het
bruidspaar kwam pas de zaal in, toen alle gasten al
binnen waren. Iedereen brandde een kaarsje voor hen.
Vergeleken met een Ilollandse bruiloft is hier het
bruidspaar de hele avond het middelpunt. En ze kregen
geen cadeaus, maar geld opgespeld, tot briefjes van dui-
zend aan toe. We kregen ook eens opdracht om een chi-
que koffietafel te organiseren. We hadden er enorm ons
best op gedaan en het zag er schitterend uit. Toen bleek
dat de gasten blind waren.”

Boerenkar

“Sirids ik gepensioneerd ben, vermaak ik me met aller-
lei hobbies. Sinds een paar maanden leer ik keyboard
spelen. Mijn hele leven speel ik al een beetje accordeon
en gitaar. Zinien doe ik ook, in visserskoor ‘Onge-
staagd’. Door het Woerkums Literair Café ben ik ge-
vraagd om in september tijdens een avondje
Woerkumse liedjes te zingen. Dan wordt een boek in de
Woerkumse taal gepresenteerd. Vanaf november tot
maart ben ik in de weer mel de carnaval. Al vanaf het
begin, dertig jaar geleden, doe ik dat. De allereerste keer
hielden we optocht met twee boerenkarren. De cerste
met daarop de Raad van'Elf en daar achter de
Woerkumse muziek Kunst en Vriendschap die enkele
carnavalsnummers hadden ingestudeerd. We hadden
geen cent te makken, maar gezellig dat het was! Er gaat
wel een hoop tijd in zitten. Tk ben drie keer prins ge-
weest en jarenlang alternatief burgemeester. Dat heb ik
dit jaar voor het laatst gedaan. Hel kost veel voorberei-
ding omje verhaal té doen. Mensen denken dat ik het zo
uit mijn mouw schud, maar dat is helemaal niet zo.
Iemand anders moet de fakkel maar overnemen. Kan ik
mooi met vakantie. Het liefst naar Griekenland. Het is
daar lekker warm en de mensen zijn vriendelijk. Ik hou
ook van riviercruises en reisjes met de bus. Maar het
moet niet langer dan tien dagen duren; dan moet ik de
toren weer zien.”

Jan Pippeling op de Maaspunt.



