KA WOERKUMMERS

Vroeger noemden de Woerkummers hem ‘Jan van ‘t
blommehuske’ of ‘Jan van Piet van Toose’. Er wonen
nogal wat naamgenoten in Woudrichem; een bijnaam
voor Jan van Straten is daarom geen overbodige luxe.
Sinds november vorig jaar is hij ‘de Jan Mulder van
Vestingstad FM'. Een jongensdroom kwam uit toen
Vestingstad de lucht inging; radiomaken is Jan zijn lust
en zijn leven. “Op m'n veertiende is het ongeveer be-
gonnen. Boven op zolder had ik een pick-up waarop ik
mijn plaatjes draaide. En dan snel naar beneden rennen
om te luisteren of het op de radio te horen was”, vertelt
hij. Van het een kwam het ander en de radiohobby
groeide uit tot een illegale zender - Vrij Nederland -
compleet met eigen fanclub, voetbal- en promotieteam.
Inspiratie putte Jan uit de programma’s van de grote pi-
raten. In de jaren zeventig waren dat Veronica, Caroline
en Radio Noordzee. Samen met een stel maten stak Jan
veel van z'n vrije tijd in het maken van radio. De tijd die
overbleef werd gevuld met voetballen en rally-racen.
Terwijl hij daarover vertelt, begint hij te lachen: “In die
Lijd deed ik alles wat God verboden had. En elkaar over-
bluffen, he! Voerden anderen hun brommer op tot
tachtig kilometer, dan moest die van mij 120 kunnen rij-
den.” Toen Jan werd opgeroepen voor militaire dienst,
werd het radiomaken steeds lastiger: “Het ging teveel
tijd kosten en bovendien werden we gepakt.” Vrij
Nederland verdween. De passie voor muziek bleef; Jan
leefde zich uit in het draaien van drive-in shows.

Slag in de rondte

Een andere passie van Jan van Straten is zijn beroep:
vrachtwagenchauffeur. Hij ervaart het als een uitda-
ging: "Ik heb jarenlang bloemen en planten ingekocht
op de veiling om ze dan door heel Europa te verkopen.
Dat was een prachtige tijd. Het was altijd weer span-
nend waar je welke partij kwijt kon raken.” Samen met
zijn vrouw Martine begon Jan in 1982 een bloemenzaak
op de Hoogstraat in de Woerkumse vesting. Een aantal
jaren later verhuisden ze naar de Wethouder de
Joodestraat. Jan werkte zich “een slag in de rondte”: “’s
Ochtends om vier uur ging ik bloemen halen op de vei-
ling en die bracht ik naar Martine in de winkel. Dan op
pad met de vrachtwagen en als ik ‘s avonds thuiskwam
vaak nog ‘even’ een drive-in show draaien. Dat was na-
tuurlijk veel te gek. Ik maakte weken van tachtig tot
honderd uur. Maar je bent jong en je wilt wat!” Jan kan
smakelijke anekdotes vertellen over de zuinigheid van
de Woerkummers: “Of hebben ze gewoon geen geld?”
vraagt hij zich af. In ieder geval willen ze zo lang moge-
lijk genieten van hun gekochte bloemen: “Dat is typisch
Woerkums. Het liefst kopen ze de bloemen in de knop.
Daar hoef je in Frankrijk niet mee aan te komen. Daar
willen ze juist graag uitgebloeide bloemen.” Na negen
jaar werd de bloemenzaak gesloten: “Dat vond ik jam-
mer, maar het was geen desillusie. Ik ben geen zwartkij-
ker en probeer het goede uit mijn ervaringen te halen. Al
met al heb ik er ontzettend veel van geleerd.” De om-
vang van Jan zijn werkweek werd tot normalere propor-
ties teruggebracht: “Meer rijden brengt natuurlijk meer
geld op, maar inmiddels heb ik twee kinderen en daar
zou ik dan veel te veel van missen. Ik ben toch al genoe,
weg, want sinds Vestingstad de lucht inging, ben i
daar elke dag een paar uur te vinden.” Als alles naar
verwachting verloopt, hoopt Jan over anderhalf jaar zijn
brood bij de lokale radio te kunnen verdienen. Het werk
doet hij nog steeds met heel veel passie: “Waarom ik
nog zo geinspireerd ben, weet ik eigenlijk niet. Het

Jan van Straten

Bestaan ze nog, Woerkummers die iedereen in het stadje kent? Het is een
uitstervend ras aan het worden. Niet alleen in Woudrichem, ook in andere
plaatsen lijken markante persoonlijkheden steeds zeldzamer te worden. En
dat is jammer; ze geven een dorp of stad een identiteit, een gezicht. In de
serie ‘Markante Woerkummers’ worden bijzondere persoonlijkheden uit
Woudrichem belicht, zowe! jonge als niet meer zo jonge mensen, 10g
wonend in het fraaie vestingstadje of inmiddels verhuisd. Deze week
wordt een media persoonlijkheid in de schijnwerpers gezet: Jan van
Straten (1962). Bekend als geestelijk vader van Woerkums eigen lokale
omroep, Vestingstad FM.
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spannende is er natuurlijk af, hel stieckeme bedoel ik.
Angst om gepakt te worden, heb ik niet meer, we zijn
immers legaal. Wat dat betreft is Vestingstad echt een
compleet nieuwe bladzij. Hel is een professioneel radio-
station. en daardoor totaal anders ‘dan wat ik vroeger
deed.”

Intieme illusie
Jan werd geboren in de Graaf van Hornestraat en woont
nu - na wat omzwervingen in Woudrichem - op het
Waalplein. Hij vindt het jammer dat veel mensen niet
verder kijken dan het oude centrum: “De vesting is
prachtig, maar wat daarbuiten ligt ook. Ik woon al jaren
op het Waalplein en heb het er reuze naar mijn zin. Er
woont veel import en we hebben het heel gezellig met
elkaar. Als er wat te beleven valt, zoals tijdens de
Visserijdag, zal ik de eerste zijn de boel op te jutten om
wat te organiseren. De laatste keer regende het keihard.
Toen hebben we met z'n allen een provisorische tent op-
gezet en een lol dat we hadden!” Jan verhuisde naar het
Waalplein vanwege zijn kinderen: “Er wordt heel veel
afgegeven op de verkeersdrempels, maar ik vind het
prima zo. Ik ben juist in de nieuwbouw gaan wonen
omdat het daar veilig voor kinderen is. Toen die drem-
pels er nog niet lagen, werd er als een gek gereden in de
Wethouder de Joodestraat. Nu is dat gejakker gelukkig
voorbij.” Positief is Jan ook over de het nieuwe centrum
van Woudrichem: ‘t Rond. “We zijn een prachtige sporl-
hal en cultureel centrum op een centrale plaats rijker.
Een betere locatie voor een lokale omroep kun je je niet
wensen”, meent Jan. Vanaf eind februari is Vestingstad
FM gehuisvest in het Rondeel. Nu nog in een tijdelijk
onderkomen, maar aan een nicuwe studio wordt hard
ewerkt. Om alle 32 neuzen van de vrijwilligers van het
okale radiostation dezelfde kant op te laten staan,
wordt er heel wat vergaderd: “Tot nu toe verloopt alles
prima. Nu is het de uitdaging zowel de medewerkers
als de luisteraars aan Vestingstad FM te binden. Daarom
staat de deur altijd open. Tedereen is welkom in de stu-
dio.” Laatst werd het idee geopperd een webcam in de
studio neer te zetten, zodat de luisteraars live mee kun-
nen kijken via Internet. “We hebben daar wel even over
nagedacht, maar we doen het toch maar niet. De inti-
miteit van het medium verdwijnt daarmee. De illusie
van de radio is veel te mooi om te doorbreken.”




