MARKANTE WOERKUMMERS

Per ongeluk, zoals ze zelf zegt, kreeg Lizzy van Pelt die
titel, nadat ze had meegedaan aan de Woerkumse Nacht
van de Poézie (1995) en bij het publiek een verpletteren-
de indruk achterliet door twee gedichten in het
Woerkums voor te dragen. Naar aanleiding van de
Nacht van de Poézie besloot Lizzy meer te gaan dichten:
“Ook voor het Woerkums Café. Toen is Slipkje Pikken
en Jo Buite tot stand gekomen, als ook Trui Mik en dun
Oekernon.” De Woerkumse taalmeesterwerkjes zijn
voor latere generaties in boekvorm verschenen bij uitge-
verij De Kazerne in Woudrichem en een derde boekje is
op komst. In 1997 verscheen het eerste boek van Lizzy
van Pelt, Ik heb zo'n vreemd gevoel vandaag. Het is een
gedichtenbundel voor kinderen vanaf vijf jaar. Niet in
het Woerkums, dus ook voor niet-ingezetenen te lezen.

Geen Heusden
Lizzy van Pelt is geboren en getogen in de Woerkumse
vesting in de Bagijnestraat. Ze heeft er de beste herinne-
ringen aan. “Het was nog niet zo volgebouwd als nu.
Op het Kloosterhof en aan het eind van de Landpoort-
straat was er volop ruimte om je als kind uit te leven.”
Karakteristiek vond ze de winkel van Bakker Groe-
neveld en zijn vrouw Trui. “Dat was letterlijk het cen-
trum van de vesting waar je het laatste nieuws hoorde.
En de klant was koning. Tegen een klant die op vakantie
Eing, zei Trui Mik dat ie dat zeker moest doen; op va-
antie gaan, dat was het helemaal. Een paar klanten ver-
der zei ze het tegenovergestelde, toen iemand haar ver-
telde het zo heerlijk te vinden gewoon thuis te biijven.”
De leegloop van de vesting ziet ze met lede ogen aan.
“Het herstellen van de historische haven en de molen
hebben in die zin geen extra dimensie aan de vesting ge-
geven. Hel wordt er steeds stiller.” Toch inspireerde de
heropening van de Woerkumse korenmolen Nooit Ge-
dagt haar tot een dijk van een gedicht. Een fragment: De
meule. Daor staot ie weer, in vol ornaot en wiekl ons le-
gemoet. Ut is as of tie zegge wil, nou is alles goed.
Prachtig is ook de volgende regel waarin ze de molen
laat spreken: En ik bin ok deéneﬁste (gezeed en weer ge-
zwege) die wit wie achter mijn hier in de kuil hebbe ge-
lege. Niet alles is fout gegaan in de vesting. “Gelukkig
zijn de wallen niet zoals in Heusden helemaal recht en
kaal geworden. Een paar jaar geleden zijn alleen wat
zieke bomen omgekapt die gevaarlijk werden, maar ge-
lukkig staan de meeste nog en grazen de schapen er nog
steeds, zoals ze altijd al deden.”

Draken

Sinds 1996 woont ze in de Koepoortstraat, de eerste
nieuwbouw van Woerkum in het huis van haar oma
Nelly. “Mijn oma is mijn grootste inspiratiebron en
voorbeeld geweest. Ze was een echte voorlees oma.
Daarom heb ik mijn eerste boek ook aan haar opgedra-
gen.” Over haar keuze om kinderboeken te schrijven,
zegt ze: “lk denk dalt ik me graag verplaats in de wereld

van kinderen. Ze zijn spontaan, hun emoties zijn zuiver

en niet gespeeld. Er schuilt veel waarheid in het gezeg-
de dat kinderen en dronken mensen de waarheid spre-
ken. Wat me ook trekt in het schrijven voor kinderen is
dat je verhalen kunt fantaseren. Dat kan natuurlijk ook
voor volwassenen, maar dat trekt me niet zo.” De ge-
dichten van de Woerkumse lezen als een trein. “Voor ze
op het papier staan, gaat er heel wat inspiratie, motiva-
tie, bloed, zweet en tranen aan vooraf. Soms zit ik wel-
eens in een dip en vraag me af waarom ik toch in he-
melsnaam schrijfster ben. Dan lees ik altijd deze woor-
den.” Lizzy laat een ingelijste ansicht zien. “Een paar
jaar geleden stuurde ik wat gedichtjes naar Annie M.G.
Schmidt. Ze schreef toen een heel leuk kaartje terug. Ze
vond de gedichtjes de moeite waard en spoorde me aan
naarstig door te gaan met schrijven,” vertelt Lizzy. Haar
boeken illustreert ze zelf met pentekeningen. Minu-
tieus, tot in het detail verzorgde kunstwerkjes. De il-
lustraties zijn opgebouwd uit ontelbaar veel stipjes en
streepjes. “Een enorm gepriegel en zeer arbeidsinten-
sief,” lacht ze. Het tweede boek van Lizzy van Pelt
wordt dit voorjaar uitgebracht. Het krijgt de titel Sterre
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Bestaan ze nog, Woerkummers die iedereeft int het stadje kent? Het is een
uitstervend ras aan het worden. Niet alleen in Woudrichem, ook in andere
plaatsen lijken markante persoonlijkheden steeds zeldzamer te worden. En
dat is jammer; ze geven een dorp of stad een identiteit, cen gezicht. In de
serie ‘Markante Woerkummers’ worden bijzondere persoonlijkheden uit
Woudrichem belicht, zowel jonge als niet meer zo jonge mensen, nog
wonend in het fraaie vestingstadje of inmiddels verhuisd. De markante
Woerkwmmer van deze week is een vrouw met een gave voor het
dichterschap. Lizzy van Pelt (1964), Woerkums' stadsdichteres.
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en de draak en is bedoeld voor kinderen vanaf acht jaar.
Sterre en de draak is een avonturenverhaal en dingt
mee naar een prijs van de Kinderjury 2000. Vorig jaar
won Carry Slee deze prijs.

Hortje legge

Lizzy is (nog) geen broodschrijfster. Ze volgde de socia-
le academie in Rotterdam en sloeg daarna een hele an-
dere weg in als technisch tekenaar. “Dat doe ik drie da-
gen per week. De andere dagen besteed ik aan het
schrijven en illustreren. Samen met mijn partner Anouk
heb ik een illustratiebureau, Bastion. We ontwerpen ge-
boortekaartjes, trouwkaarten, folders en maakten il-
lustraties in onder andere een gedichtenbundel, een
cursusboek en ik illustreer natuurlijk mijn eigen boeken.
Ook maken we wandschilderingen in uiteenlopende
thema'’s en formaten. Laatst hebben we een wandschil-
dering gemaakt in de wachtkamer van de nieuwe dok-
terspraktijk in Woudrichem.” Het werd een wandschil-
dering van een giraf die zeer in trek is bij de wachtende
kinderen. Over de praktische kant van Bastion: “Anouk
doet het zakelijke gedeelte en ik het creatieve. Die ver-
deling is heel goed zo. Omdat ik zoveel mensen ken in
Woerkum, zeg al snel, oh, dat doe ik wel even, terwijl er
dan minstens een dag werk in zit.” De combinatie van
haar werk als tekenaar en haar eigen bureau bevalt haar
uitstekend. “In deeltijd werken kan ik iedereen aanra-
den. Op de dagen dat je niet voor een baas werkt, kun je
iets doen waar je echt lol in hebt. Voor mij is dat schrij-
ven en tekenen, voor een ander kan dat een sport zijn of
tuinieren, koken, noem maar op.” Stilzitten kan ze in ie-
der geval niet. “Vroeger ging ik zomers wel eens mee
met mijn moeder naar het Woerkums strandje. Als ik
daar dan vijf minuten had gelegen, had ik het wel weer
gezien. Dan ging ik naar huis om te tekenen. Mijn moe-
der snapte daar niks van. ‘Blijf toch is een hortje legge,
keind’, zei ze dan.”

Sissend vuur

Hoewel ze het prima naar haar zin heeft in de Koepoort-
straat, blijft de vesting trekken. “Als ik de kans krijg, wil
ik graag terug. Maar dan wil ik wel een huis met een
tuin, want die zou ik anders teveel missen. Waar je
woont is niet het belangrijkst; het zijn vooral de mensen
die je kent die je woonplaats maken tot wat het is.” Als
een paal boven water staat dat ze Woerkum een warm
hart toedraagt en specifiek de Woerkumse taal. Vandaar
dat Lizzy deel uitmaakt van het Genootschap der
Woerkumse taal. “Op die manier wordt het Woerkums
op schrift gezet, zodat het voor latere generaties be-
waard blijft. Er zijn gewoon zoveel leuke Woerkumse
uitdrukkingen. Die mogen niet verloren gaan. Na de zo-
mer van 2000 zullen ze hier in Woerkum nog veel meer
van horen. Het lijkt een stil genootschap, maar de plan-
nen worden gesmeed en het vuur sist!”

Lizzy van Pelt.



