MARKAN WOERKUMMER

Welke Woerkummer kent vishandel Wylax niet? Van
vader op zoon werd het bedrijf doorgegeven. De laatste
telg, Pim Wijnbelt, stapte in 1994 uit het bedrijf. Wylax is
nu in Engelse handen. Sinds 1908 - toen grootvader
Teunis Wijnbelt Wijnbelt & Co oprichtte - en nu ligt een
bewogen bedrijfsgeschiedenis van 86 jaar waarin het al-
lemaal draait om vis. Om verwarring te voorkomen:
Wijnbelt & Co staat voor de handel in%evende vis, Wy-
lax voor de conserven. Pim Wijnbelt (1941), geboren en
getogen Woerkummer vertelt over de geschiedenis van
het bedrijf, de geschiedenis van zijn opa, zijn vader en
van zichzelf. [

Fokker F7 ‘

“Mijn opa Teunis was een visser die alles aanpakte. Al
een hele tijd handelde hij in van alles wat met vis van
doen had toen in 1908 Wijnbelt & Co officieel werd op-
gericht. Omdat het water rond Woudrichem te beperkt
was om alle Woerkummers van te laten leven, kocht
Teunis visrechten van vroegere Heerlijkheden in ver-
derop gelegen gedeelten van de rivier.” Het bedrijf
speelde een pioniersrol. “Al in 1928 werd er vis overge-
vlogen in grote ijskisten in een Fokker F7 naar Londen.”
De vader van Pim, Willem Wijnbelt groeide op in het be-
drijf van zijn vader Teunis. “Opa stuurde hem naar de
U.L.O. Daar kon hij z'n talen leren. Die had hij nodig,
want de vis werd tot ver over de landsgrenzen verhan-
deld. Mijn vader zat al op z'n achttiende in Matseille om
vis in te kopen. Toen hij op een keer in Straatsburg was,
bleek daar een grote vraag naar visschubben te zijn van-
uit de parelmoer industrie. In de Merwede barst het van
de grondel, een visje met prachtige, aparte schubben.
Dus werden die vissen met bakken gevangen. De
schubben werden eraf gehaald en gingen naar Straats-
burg, maar wat doe je met de vis? Wijnbelt &|Co bezat
een aantal panden in de Molenstraat en die hadden in
die tijd enorme lange achtertuinen tot aan de Bagijne-
straat toe. Er werd een stel varkens gekocht en die wer-
den daar vetgemest met vis. Dat leek een goed plan, tot-
dat de geslachte varkens verkocht werden. Toen bleek
dat de mensen wel varkensvlees op hun bord kregen,
maar dat het niet naar varkens, maar naar vis smaakte!
Gelukkig was er een boerenknecht die daar een oplos-
sing voor had. De laatste zes weken kregen de varkens
voortaan alleen aardappelen te eten. Zodoende was het
vlees weer van prima kwaliteit.”

Internationaal

“Het kantoor van Wijnbelt & Co was tot 1960 gevestigd
in een pand buiten de waterpoort, op de Rijkswal. Een
mooiere plek voor een bedrijf in vis is nauwelijks denk-

‘baar. Men had het uifzicht op de’samenvloeiing van

Maas en Waal, de schepen en vlotten die gebruikt wer-
den voor het vervoer en opslag van levende vis. Door de
waterverontreiniging van de rivier was het noodzake-
lijk om dit te verplaatsen naar het pand aan de Burge-
meester van der Lelystraat. Wylax maakte voor de oor-
log al op bescheiden schaal conserven in de Molenstraat
en de Daalderstraat en plannen voor een heuse conser-
venfabriek lagen al klaar. Tijdens het begin van de oor-
log is deze nieuwe fabriek toch afgebouwd. Conserven
werden er toen niet gemaakt, want het pand diende als
gaarkeuken voor de bevolking. Na de oorlog liep de
conservenfabriek als een trein, doordat er in de hele
wereld gebrek aan voedsel was. De conserven vlogen de
deur uit. Het was ook in die tijd dat het personeelsbe-
stand op z'n grootst was. Meer dan honderd mensen
werkten er.” Willem Wijnbelt nam in 1950 de zaak van
vader Teunis over. Hij was de man die vanaf zijn jonge
jaren het bedrijf internationaal uitbouwde. Na deze
overname werd de productie van conserven door te
zware concurrentie vanuit het buitenland afgebouwd
en vervangen door het importeren van diepgevroren vis
en visproducten uit de hele wereld. Deze producten
werden binnen Europa verkocht. Pim Wijnbelt was al
vanaf zijn jeugd te vinden in het bedrijf en kwam in 1961
in vaste dienst. Hij maakte lange reizen met speciale
vrachtwagens in Europa om levende paling in te kopen
en naar Woudrichem te vervoeren: “Tot de jaren zeven-
tig was de handel in levende paling en zoetwatervis
winstgevend. Daarna ging het bergafwaarts. Wat over-

Pim Wijnbelt

Bestaan ze nog, Woerkummers die iedereen in het stadje kent? Het is een
uitstervend ras aan het worden. Niet alleen in Woudrichem, ook in andere
plaatsen lijken markante persoonlijkheden steeds zeldzamer te worden. En
dat is jammer; ze geven een dorp of stad een identiteit, een gezicht. In de
serie ‘Markante Woerkummers’ worden bijzondere persoonlijkheden it
Woudrichem belicht, zowel jonge als niet meer zo jonge mensen, nog
wonend in het fraaie vestingstadje of inmiddels verhuisd. Bijvoorbeeld
naar Sleevwijk. Tweeéndertig jaar geleden verliet Pim Wijnbelt (1941)
Woerkum, maar loslaten doet het hem nooit.
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bleef was de import van gevroren visproducten en deze
aktiviteit werd verder uitgebouwd. Zalm ging weer een
grote rol spelen door volle containers uit Alaska te im-
porteren en later kwam er ook verse zalm uit Schotland
en Noorwegen. Door de verwerking van vele soorten
vis en het klantvriendelijker maken van het product
door betere verpakkingen, werd de afzet van vispro-
ducten meer dan verdubbeld. Omdat Wylax al zo lang
internationaal actief is, kan het terugvallen op een net-
werk van internationale contacten voor de inkoop van
vis. Je weet precies waar je wat moet halen.”

Tante An

Zijn werkzame leven bracht Pim Wijnbelt in Woudri-
chem door. Hijj bleef er niet wonen. Op z'n drieéntwin-
tigste verliet hij het ouderlijk huis aan de Vissersdijk om
zich in Gorinchem te vestigen. “In Woudrichem konden
we destijds. geen huis krijgen en zo kwamen we in
Gorcum terecht.” Tijdens zijn jeugd waren zijn vader en
moeder veel op reis voor de zaak. “Ik bleef dan in Woer-
kum en ging tijdelijk in de kost. Soms was het wel voor
een week 0% zes. Tk heb er de beste herinneringen aan.
Vooral bij Drientje de Joode, die door iedereen tante An
genoemd werd, had ik het goed. Het was er altijd gezel-
lig. In het weekend werd er cabaret opgevoerd en dan
was het feest. Het was echt een tweede thuis.” Sinds
1968 woont Pim Wijnbelt in Sleeuwijk. Sinds hij vijf jaar
geleden de zaak verkocht, is zijn leven behoorlijk veran-
derd. “Vooral de eerste tijd moest ik wel wennen. Nu
zijn mijn dagen alweer aardig gevuld. Vooral met het
maken van aquarellen en pentekeningen. De kinderen
zijn het huis uit en ik heb nu alle ruimte om thuis te wer-
ken.” Hij maakte de illustraties in de lees-kijk & wandel-
gids over Woudrichem en Gorinchem, Gaandeweg
Woudrichem en Gaandeweg Gorinchem geschreven
door Job Koekkoek. Zijn meest recente werk zal te vin-
den zijn in een nog te verschijnen boek van het Ge-
nootschap der Woerkumse Taal. De betrokkenheid bij al
wat met Woudrichem te maken heeft, blijft groot: “Ik
ben er geboren en getogen en Woerkum laat me nooit
meer los.” De leegloop van de vesting gaat hem dan ook
aan het hart: “Ik kan me nog herinneren dat er wel
zestig zaakjes zaten. Je kunt de klok natuurlijk niet
terugzetten, maar er zijn zat mensen die iets willen
ondernemen om de vesting op cultureel gebied nieuw
leven in te blazen. De gemeente moet hiervoor een ka-
der scheppen. Het is hoog tijd dat er iels van de grond
komt.” Op een iets luchtiger toon besluit hij: “Weet je
wat ik nou zo leuk vind aan Woerkum? De humor en de
bijnamen. Misschien moet je erigeboren zijn om het te
snappen, maar ik vind het cnbetaalbaar!”

Pim Wijnbelt.



