Arie Metz

Tijdens het cerste Woerkums Dictee (1993) deed Arie
Melz mee en won. Organisator Piet Hartman wist hem
ervan le overtuigen zijn loopbaan in de Woerkumse
Letteren te vervolgen. Zo kwam het dat Arie Metz de
Woerkums Café-avonden kwam kleuren met anekdotes
en sterke verhalen over het oude Woerkum. 11ij is lid is
van het Genootschap voor de Woerkumse Toal, dat de
plaatselijke taal een warm hart toedraagt. In het
Woerkums verschenen een aantal verhalen in boek-
vorm: De Goudmijn (1995) en Weerwolleve op de meu-
lewal (1996). In 1981 publiceerde Metz zijn fotoboek
Wandeling door “Oud-Woudrichem” waarmee hij
hoopt dat een stuk van de historie van de vesting niet
verloren zal gaan. Door middel van prachtige, spreken-
de foto’s van de afgelopen eeuw neemt hij de lezer mee
op reis door het verleden.

Geen randfiguur

Zijn wieg stond in de Bagijnestraat. “Zoals de straat
toen was, daar is bijna niets van overgebleven. Praktisch
al het oude is gesloopt. Nou was dat ook wel nodig,
maar niet alle nieuwbouw in de vesting is even mooi
uitgevallen.” Eind jaren vijftig trok de familie Metz naar
buiten. “De uitbreiding aan de Groenendijk was net
klaar en vanuit een overbevolkte vesting trokken vooral
jonge gezinnen daar naar toe. Wij gingen ook. We kre-
gen een groter huis en meer groen om te spelen”, vertelt
hij. Nu zou hij wel terug willen naar de vesting: “loen ik
trouwde, zochten we een huis in Woudrichem. Omdat
dat niet voorhanden was, hebben we eerst een poosje in
Werkendam gewoond. Dat beviel best hoor. Maar terug
naar de vesting leek ons ook wel wat. Op een gegeven
moment stond er een huis te koop op de Hoogstraat.
Maar ja, geen tuin. En dat is met kinderen eigenlijk geen
doen. Zo zijn we uiteindelijk in de Middelvaart terecht-
gekomen.” Terwijl hij uitkijkt op de polder, lacht hij:
“We wonen aan de rand van de bebouwing, echt van die
randfiguren dus.” Dat alleen in letterlijke zin, want
Metz is een actief lid van de gemeenschap. Zo speelde
hij jarenlang een rol in de Nederlandse lervormde
Kerk: “Ik ben lid van de kerk en dan moet je daar iets
voor doen ook, vind ik. lk voel me thuis bij ons in de

kerk en heb echt het gevoel dat het niet alleen bij woor- .

den blijft. Er wordt ook veel voor en met de jeugd ge-
daan. Zo hebben we een paar jaar geleden door middel
van allerlei activiteiten en acties, Einnen en buiten de
kerk, een fors bedrag bij elkaar gebracht voor een pro-
ject in Afrika. Vijf jongeren uit Woerkum zijn daar toen
zelf gaan werken als soort zendelingen: heel direct dus.
Dat was geweldig! Iedereen leefde mee en zo moet het
eigenlijk ook zijn. En we hebben- pas aan de bewoners

-van-de asielboot een open-uitnodiging-g m de
dienst bij te wonen. Dat is dan wel in het Nederlands,
maar er zijn genoeg gemeenteleden die een en ander
kunnen vertalen. Op die manier laat je die mensen we-
ten dat ze welkom zijn.”

Non op schaatsen

De komst van nieuwelingen wordt volgens Metz wel-
eens te somber afgeschilderd: “Vroeger had Woerkum
de naam heidens en anders te zijn in het Land van
Heusden en Altena. En dat was misschien ook wel zo.
Woerkum was veel geisoleerder toen. Er was behoorlijk
wal wedijver tussen de verschillende dorpen. De mu-
ziekvereniging van Oudendijk bijvoorbeeld en die uit
Woerkum, dat was water en vuur. Dat is nu gelukkig al-
lemaal veel meer samengesmolten dankzij invloeden
van buitenaf. Mensen doen wel eens negatief over alle
“import”, maar vergeten dat het ook veel positieve kan-
ten heeft. Tk vind het eerder een verrijking.” Bewon-
dering heeft hij daarom ook voor de katholieﬁe bewoon-
sters van het voormalige klooster in de Molenstraat en
dan met name zuster Bartje: “Zuster Bartje was een
enorm ontwapenend mens. Of f’e nu katholiek, her-
vormd, gereformeerd of helemaal niets was, met ieder-
een maakte ze een praatje en had ze een goed woord
over. Ze doorbrak tegenstellingen en bracht mensen sa-
men.” De zusters waren overal te vinden. Metz: “Er was
ook een zuster uit Friesland, zuster Elisa. En die kon
schaatsen! Als het gevroren had, was ze meteen op de

MARKANTE WOERKUMMERS

Bestaan ze nog, Woerkummers die iedereen in het stadje kent? Het is een
uitstervend ras aan het worden. Niet alleen in Woudrichem, ook in andere
plaatsen lijken markante persoonlijkheden steeds zeldzamer te worden. En
dat is jammer; ze geven een dorp of stad een identiteit, een gezicht. In de
serie ‘Markante Woerkummers’ worden bijzondere persoonlijkheden uit
Woudrichem belicht, zowel jonge als niet meer zo jonge mensen, nog
wonend in het fraaie vestingstadje of inmiddels verhuisd. Deze week is de
beurt aan Arie Metz (47), geboren als poorterskind in een vissersfamilie
en bekend als verteller van Woerkumse anekdotes.
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ijsbaan te vinden. In vol tenue gekleed stapte ze op haar
houten noren, tilde haar rokken op en zwierde over de
ijsvloer.” Een bruine kloosterstoel in de huiskamer van
Metz herinnert nog aan de tijd van het klooster. “Die
kreeg ik van de zusters toen ze in 1985 het klooster
moesten opheffen. De zusters waren op leeftijd geko-
men en er was geen jong bloed om de taak van de oude-
ren over le nemen”, verklaart Metz.

Weerwolven

In oude, alledaagse gebruiksvoorwerpen ziet Arie Metz
een grole schoonheid: “Het doet me gewoon wat.” Hij
wijst op een grote houten stoel: “Die is nog van mijn
overgrootvader van moederszijde geweest. Hij was
koetsier van een plattelandsdokter. Bij nacht en ontij
moest hij klaarstaan. Na vijfenlwintig jaar trouwe
dienst kreeg hij die stoel van z'n baas. Jarenlang stond ie
op zolder te verstoffen. Omdat ik ‘m zo mooi vond, had
oma de stoel aan mij beloofd en zo is ie hier terechtgeko-
men.” Niet alleen oude voorwerpen, maar ook oude
verhalen spreken tot zijn verbeelding: “In mijn familie
werden op verjaardagen altijd allerlei anekdoles en ver-
halen verteld. Die gingen over van vader op zoon. Tk
schreef ze op en verzon er een kop en staart bij zodat er
een lopend verhaal ontstond. Het gaat vaak over gewo-
ne alledaagse dingen waar zoveel humor in zit, Als je
het wilt zien tenminste.” Niet bepaald een alledaags
verhaal, maar wel gespekt mel humor is hel verhaal van
de weerwolven op de molenwal. Metz beschrijft het mi-
rakel “moanhappe”, waardoor zieken zouden genezen
door in het maanlicht te happen. Ze moesten zich daar-
voor in het holst van de nachl op de molenwal begeven.
Het gevaar was wel dat je gevat kon worden door een
weerwolf: “En as da beurde was ut net of ge un klap van
de malle meule kreeg: ge wier kaai gek en da was al un
paor kere in Woerkum gebeurd.”

In het dagelijks leven is Metz sales promotor bij Wylax:
“lk promoot onze producten bij institutionele instellin-
gen, zoals zieken- en verzorgingshuizen. Het voedsel
dat geleverd wordt aan zulke instellingen moet voldoen
aan de strengste eisen. De visproducten van Wylax
onderscheiden zich onder andere doordat ze graatarm,
of liever gezegd graatloos zijn.” Leefde er rond de vori-
ge eeuwwisseling zo'n 90 procent van de Woerkumse
bevolking van de visserij, nu zijn het nog maar enkelin-
gen die hun brood ermee verdienen. Metz: “Toch staat
een van de belangrijkste bedrijven van Nederland qua

. visverwerking nog in Woudrichem. Dat vind ik wel bij-

zonder.”
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Arie Metz op zijn favoricte stek in Woudrichem, op de
Rijkswal aan het eind van de Bagijnestraat.



