Er wonen zo'n dertig Baksen in Woudrichem. Aan hel
begin van deze eeuw waren dat er nog veel meer. De
naam Jo Baks zal daardoor niet iedereen bekend in de
oren klinken. Als je echter z'n bijnaam noemt, kennen ze
‘m allemaal. Jo Buiten: befaamd door zijn optreden als
visafslager, als oprichter van de reisclub en actief lid van
de ondernemersvereniging, Maar vooral bekend door
zijn warenhuis op de hoek van de Hoogstraat/Kerk-
slraal, op sleenworp afstand van de waterpoort. De
winkel van Jo Buiten had een grote aantrekkingskracht
op iedere Woerkummer; je kon er immers van alles krij-
gen: van een hamer tot kippegaas en van Sinterklaas ca-
deaus tot een meter asfalt. En had hij iets niet, dan haal-
de hij het in huis, want “de klant is koning”. Niet alleen
in Woudrichem was de winkel bekend; ook van ver bui-
ten het stadje kwamen mensen naar de vesting, want als
Jo Buiten het niet had, dan kon je het nergens krijgen.

In 1917 werd Jo Baks aan de Woerkumse Kerkstraat ge-
boren. Een poorterskind dat graag buiten speelde. Hij
vertelt: “Mijn oma werd helemaal benauwd als we zei-
den dat we buiten gingen spelen. Met buiten dacht zij
aan buiten de waterpoort, dus bij het water. Maar wij
bedoelden daar gewoon buiten op straat mce. Motte
verdrinke!, zei ze dan.” Hij doorliep de lagere school in
Woudrichem en ging op z'n dertiende aan de slag op
kantoor in Alblasserdam. Later ontmoette hij daar zijn
eerste vrouw. Niet getrouwd met een Woerkumse, maar
dat kon. Omgekeerd ging niel: “Er was geen sprake van
dat een Woerkumse met iemand van buiten de gemeen-
schap zou gaan.” Vooral de Werkendamse mannen
moesten het ontgelden in die tijd. “De knokploeg zat bij
de poort te wachten en Iui van buiten kwamen er niet
in.” Van de oorlog herinnert Baks zich de armoede en
ook de woekerprijzen waarlegen veel goederen van de
hand gingen: “Ik kocht een kilo suiker voor 27 gulden.
We hadden net een kleine gekregen en alleen met suiker
kregen we het kind stil.” Het werken op kantoor vol-
deed Baks niet al te best en Woudrichem trok. Na de oor-
log stond een pand net buiten de Woerkumse water-
poort te koop. Baks besloot het er op te wagen en kocht
het. Hij begon zijn “winkel van sinkel” en leverde goe-
deren al naar gelang de vraag. Zo haalde hij eens 125
paar lieslaarzen uit Den Haag. Geen eenvoudige klus,
want na de oorlog waren veel zaken nog op de bon. “De
Woerkumse vissers zaten zonder laarzen. En zonder
laarzen kon er niet gevist worden. Toen ben ik naar het
ministerie gegaan om die laarzen te regelen”, vertelt
Baks. Hij kon een potje breken in Woerkum: “Maar ik
zorgde er wel altijd voor dat m'n koopwaar goed was.
Het liefst kocht ik alles zelf in. De kerstbomen bijvoor-
beeld. Dan wilde ik zelf zien welke bomen er mee kwa-
men. Je denkt toch niet dat ik een slechte boom aan een
Woerkummer kon verkopen? Dan had ik mijn handel
wel op kunnen doeken.” Aan de-winkel aan het water

dankt Jo Baks zijn bijnaam: “Vroeger had iedereen een

bijnaam. Dat moest ook wel, want er woonden alleen al
zoveel Baksen in Woudrichem, dat was zonder bijna-
men helemaal niet uit elkaar te houden.”

Al snel groeide de winkel uil zijn voegen. Een voorma-
lig zeeman die een tijd als bakker in een pand op de
hoek van de Hoogstraat/Kerkstraat had gezeten, wilde
terug naar het water. Baks: “Tk hoorde ervan en rook
mijn kans.” Hij kocht het pand, dat veel groter was dan
het winkelpand buiten de poort. De zaken gingen goed
al bleef het altijd hard werken; de winkeldeur zat nooit
op slot. Het warenhuis van Jo Baks was open van 7.30
tot 24.00 uur: “Eigenlijk mocht dat natuurlijk niet, maar
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Bestaan ze nog, Woerkummers die iedereen in het stadje kent? Het is een
uitstervend ras aan het worden. Niet alleen in Woudrichem, ook in andere
plaatsen lijken markante persoonlijkheden steeds zeldzamer te worden.

En dat is jammer; ze geven een dorp of stad een identiteit, een gezicht.

In de serie ‘Markante Woerkummers” worden de komende maanden
bijzondere persoonlijkheden uit Woudrichem belicht, zowel jonge als niet
meer zo jonge mensen, nog wonend in het fraaie vestingstadje of inmiddels
verhuisd. In deze aflevering een oude bekende aan bod. Geboren Woerkummer
en sinds enige jaren wonend in Zoetermeer: Jo Baks.
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dal hoorde er gewoon bij.” Zo ook de schoonmaak van
de winkel. Hij lacht: “Een keer kregen we het opeens
‘s avonds om een uur of ell in onze kop dat de kop en
schotels nodig moesten worden afgestoft. De hele stapel
die van bodem Lol plafond slond opgesteld werd uit el- .
kaar gehaald en schoongemaakt. Dan waren we niet
voor half één klaar en de volgende dag was de winkel
wel weer om half acht open.” Jo Baks kende iedere .
Woerkummer, wanneer ze waren geboren en welke
smaak ze hadden: “Als iemand een cadeau kwam
kopen, kon ik een goed advies geven. Lk wist aardig wat
in de smaak zou vallen. Of de jarige van modern hield
of van klassiek bijvoorbeeld.” Markanl was Jo Baks
door de verkoop van olie. Jarenlang werden de oliekan-
nen langs de deur gevuld. Later verdwenen de kannen
en trok Baks met z'n oliekar door Woerkum. In 1950
richtte Baks de reisclub op die in 2000 vij(lig jaar beslaal.
Hij nam het initiatief omdat men in die tijd bijna niet
met vakantie ging en hij weleens een dagje uit wilde on-
der het motto “hoe meer zielen, hoe meer vreugd”.
Overigens konden maximaal veertig mensen lid wor-
den van de club; meer mensen pasten er niet in de toen-
malige autobussen. Om de koslen te drukken, werden
de boterhammen van thuis mecgenomen. Later werd
hel allemaal ielsje luxer en werd er in een reslaurant het
middagmaal genuttigd. Baks: “We waren cens crgens te
elen en daar hadden ze helemaal geen mosterdpot op
tafel staan. Wij vragen in de keuken of ze geen mosterd
hadden. Toen ze nee zeiden, hebben we maar mosterd
in een winkel gekocht. Woerkummers zonder mosterd-
pot, dat kan niet natuurlijk!” Door zijn werk als visafsla-
ger kwam Baks ook buiten de vestingmuren. [ 1ij was zo
ekend dat ze hem op de visafslagen van Schoonhoven
tot Rotterdam vroegen. Een hele uildaging: “Hel was
een heksenwerk zo'n visalslag leiden. Je moesl echt ra-
zendsnel zijn. Van 1 naar 100 kunnen tellen en terug in
een rap tempo. De kopers hielden niet van wachten. Dat
kon trouwens ook nict. Als de vis niet snel verhandeld
werd, liepen ‘s avonds de maden eruit.” Op 26 augustus
1995 werd Jo Baks benoemd tot ereburger van
Woudrichem op het jacht van koningin Beatrix, de Piet
Hein. Verwaand is hij niet geworden van de erepenning.
“Ik hou niet van poeha”, zegt hij. De Woerkummers
kenden Jo Buiten dan ook als de man in overall met al-

pinopet en klompen. Op z'n vijfenzestigste kreeg Baks
een hartinfarct. De dokter schreef rust voor. Zijn vrouw
was een aantal jaren daarvoor al overleden en daarom
trok Baks in bij zijn dochter in Pijnacker. Sinds hij der-
lien jaar geleden hertrouwde, woont hij in Zoetermeer.




